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In dit nummer 
 
De kerk is de grootste vrijwilligersorganisatie van het land. Al het werk in 
de kerk wordt gedaan door vrijwilligers. En opvallend is dat het bijna altijd 
geruisloos verloopt. Talloze mensen zetten zich in als “stille krachten”. Ze 
doen hun werk stilletjes en vragen daarvoor geen vergoeding. Ze zijn tevre-
den als ze zien dat alles op rolletjes loopt. Wist u bijvoorbeeld dat er al 
jaren lang tweewekelijks gewerkt wordt aan de archieven van de kerkge-
meente? Een groep vrijwilligers leest alle documenten die her en der te 
vinden zijn en rubriceert ze zodanig dat het nageslacht er kennis van kan 
nemen. 
 

 
 
Ook het Venster draait op vrijwilligers. Niet alleen de redactie en de corres-
pondenten, ook de distributie verloopt geheel met inzet van stille krach-
ten. Het lijkt alsof het vanzelf gaat: 1400 Vensters verdelen over adressen 
in Edam, Volendam en de Zeevang, maar er zit een uitgekiend systeem 
achter van hoofd-distributeurs, onder-distributeurs en wijklopers. Het 
werd tijd om daar eens aandacht aan te schenken en u leest erover op 
bladzijde 6 van dit Venster. Die aandacht gaat gepaard met een bedank-
kaartje en – hoe kan het ook anders in deze tijd – een zakje met paaseie-
ren. 
 
Ook de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion, een evenement waar 
iedereen in de gemeente trots op kan zijn, draait voor een flink deel op 
vrijwilligers. De groep is nota bene in februari al bij elkaar geweest om de 
voorbereidingen te treffen. 
 
Als u naar de Matthäus Passion gaat, of naar een ander concert in deze tijd, 
of gewoon geniet van een mooi versierde kerk, of als u zich verwondert 
over het feit dat de kerk er altijd zo schoon en verzorgd uitziet, dat er elke 
week weer een koster, een lector en misdienaars zijn, dat het koor weer zo 
ontroerend mooi zingt en dat de kerkbrieven, misintenties en mededelin-
gen elke keer weer bijna foutloos verspreid worden, denk dan eens aan al 
die stille krachten die het allemaal mogelijk maken en bid voor ze, dat ze 
het nog lang zullen volhouden. 
 
Met die stille krachten gaan we ook dit jaar weer een inspirerende Paastijd 
tegemoet. Ik wens u namens de redactie van het Venster alvast een zalig 
Pasen. 

Nico van Straalen 

Colofon 
 
Hoofdredacteur: Nico M. van Straalen, 
redactie.venster@gmail.com 
Redactie: Ed Broeze (voorzitter), Nico van 
Straalen, Arie van Ginkel, Maarten Gast, Ab 
Visscher, Carolina van Gerven 
 
Correspondenten: Marika Fraenkel, Wij-
nanda Hamstra, José Hermanides, Frans Ko-
ning 
 
Vormgeving en fotografie: Arie van Ginkel, 
Henk Goede 
 
Advertenties: Alida Gorter, 0299-362984, 
jural.gorter@quicknet.nl 
 
Contactpersonen kerken 
Raad van Kerken: Henri Kalk, rvkedamvo-

lendam@gmail.com, Kapsteeg 5, 
1135 WR  Edam, 0299- 371297 

Protestantse Gemeente Edam en Volen-
dam: Ria van Saarloos, 
m.van.saarloos@quicknet.nl, 
Grote Kerkstraat 37, 1135 BC 
Edam 

Doopsgezinde Gemeente: H.A.J.O. 
Schaap, schaapedam@planet.nl, 
Molenwerf 5, 1135 GM Edam, 
0299-371946 

RK Kerk Edam: Ria Ruck-Martens, ria.mar-
tens1965@gmail.com, Jac. Tonis-
senstraat 8, 1135 JB Edam, 0299-
369949 

Protestantse Gemeente Zeevang Ouden-
dijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX 
Oosthuizen, info@pknzo.nl 

 
Adreswijzigingen en bezorging 
Jan Lemsom, jn.lemsom@quicknet.nl  
 
Verspreiding  
Familie Kok (Edam) 0299-371916 
Jan Ettema (Edam) 0299-366694 
Hein Koning (Volendam) 06-53384737 
 
Drukwerk 
NIVO  Oplage: 1350 
 
Voor adressen van de verschillende ker-
ken: zie de pagina’s van de betreffende ge-
meente of parochie verderop in dit blad. 
 
Penningmeester 
Jacco Huber jaccohuber@yahoo.com 
Bankrekening NL76RABO0385631499 
 
Kopij voor het volgende Venster kunt u in-
leveren vóór donderdag 17 april 2025. 
Het volgende Venster verschijnt in de week 
van 1 mei 2025. 

Bij de omslag: Een van de kruiswegstaties in de RK Nicolaaskerk. Foto Arie van Ginkel 
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Kerkmuziek, 21 
 

Een andere Passie 
 
In deze dagen voor Pasen klinkt in veel kerken en concertzalen Bachs Matthäus-Passion, 
heel soms de Johannes-Passion. Daarin is Nederland redelijk uniek, maar dit meesterwerk 
heeft in de loop der jaren andere passiemuziek overschaduwd. Ze komen nauwelijks meer 
aan bod. Alleen het 'Stabat mater' van Pergolesi en 'Die sieben letzte Worte' van Joseph 
Haydn (1737-1809) worden nog wel eens uitgevoerd. 
 
Het ontstaan 
Het bijzondere van Haydns compositie, die voluit 'Die sieben 
letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze' heet, is dat het oor-
spronkelijk als instrumentaal werk was gecomponeerd voor 
een speciale mis in een kerk te Cadiz (Zuid-Spanje). Haydn 
vertelt zelf in het voorwoord van de eerste editie (1787) hoe 
een prelaat uit Cadiz hem verzocht muziek te componeren 
op de Zeven Woorden. Toentertijd placht men in de hoofd-
kerk van Cadiz op Goede Vrijdag een instrumentaal ‘orato-
rium’ uit te voeren, waarbij de aankleding een belangrijke rol 
speelde: de muren, vensters en pilaren van de kerk waren 
met zwarte doeken bedekt en er brandde slechts één grote 
lamp in het midden van de kerk. Tegen 12 uur werden de 
deuren gesloten. Na een muzikale introductie besteeg de 
bisschop de kansel, sprak één van de zeven Kruiswoorden en 
voegde er een korte beschouwing aan toe. Daarna daalde hij 
af en viel knielend voor het altaar. Deze onderbreking werd 
met muziek opgevuld. En zo gebeurde dat zeven keer.  
Haydns compositie moest dezelfde taak vervullen. Hij vond 
het overigens niet eenvoudig om zeven Adagio’s van ieder 
tien minuten te componeren zonder de toehoorders te ver-
moeien. Vermoedelijk werd het stuk voor het eerst uitge-
voerd in 1786. Versies voor strijkkwartet en piano werden al 
snel hierna populair in verschillende landen. 
 
Toch een oratorium 
In 1787 verscheen de eerste uitgave van het werk onder de 
titel ‘Musica instrumentale sopra le 7 ultime Parole del nos-
tro Redentore in croce’. Het stuk was bedoeld voor strijkers, 
fluiten, hobo’s en fagotten. In deze vorm werd het werk voor 
het eerst uitgevoerd in Wenen in 1787. Volgens tijdgenoten 
maakte het stuk veel indruk en werd het snel bekend in Ber-
lijn, Parijs en Londen. 
Toen Haydn in 1794 op zijn tweede Engelse reis door Passau 
kwam, hoorde hij daar een versie met koor en solo’s. De 

plaatselijke hofkapelmeester Joseph Friebert had het idee 
opgevat om het instrumentale werk te bewerken tot een 
oratorium voor zangstemmen. Haydn beviel dat wel en hij 
nam Frieberts toevoegingen over voor zover dat hem beviel 
maar greep ook in waar hij dacht dat het beter kon. 
De Zeven Woorden die in Frieberts versie alleen door een 
bas werden gezongen verving hij door een vierstemmig koor. 
Baron van Swieten, een Oostenrijkse diplomaat van Neder-
landse afkomst, die verantwoordelijk was voor de tekst van 
Haydns eerdere oratoria Die Schöpfung en Die Jahreszeiten, 
herzag de tekst van Friebert. In 1796 werd het stuk voor het 
eerst uitgevoerd in Wenen en het beviel dusdanig dat de in-

strumentale versie geleidelijk naar de 
achtergrond verdween. Haydn vond 
het zelf één van zijn meest geslaagde 
werken. 
 

Frans Koning 

Joseph Haydn (1732-1809). Olieverfschilderij van Thomas Hardy. 

De Zeven Kruiswoorden  
1. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen (Lucas, 23: 34). 
2. Voorwaar, Ik zeg u, heden zult Gij met Mij in het paradijs zijn (Lucas, 23: 43).  
3. Vrouw, zie uw zoon … Zie, uw moeder (Johannes, 19: 27). 
4. Mjin God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? (Mattheüs, 28: 46). 
5. Mij dorst (Johannes, 19: 28). 
6. Het is volbracht! (Johannes, 19: 30). 
7. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest (Lucas, 23: 46). 
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Vrijwilligers dragen jaarlijks Matthäus-traditie 
 
Het is prachtige traditie: de jaarlijkse uitvoering op Goede Vrijdag van de Matthäus Pas-
sion in de monumentale 16e-eeuwse Grote Kerk van Edam. 
 
Jan Sparreboom is de man 
die de artistieke en muzikale 
zaken van dit muzikale eve-
nement voor zijn rekening 
neemt. Gevraagd naar zijn 
motivatie voor die jarenlange 
inzet is zijn antwoord tweele-
dig: verbinding maken met 
mensen in Edam en trots op 
de 24 vrijwilligers die zich ie-
der jaar het vuur uit de slof-
fen lopen om alles tot een 
goed eind te brengen. 
 
De geschiedenis van de 
Edamse Matthäus Passion 
gaat terug tot 1946, toen na 
de oorlog de eerste uitvoe-
ring werd georganiseerd. Dat 
stopte noodgedwongen in 
1964 vanwege de restaura-
tiewerkzaamheden in de 
kerk. 
 
Jan Sparreboom: ‘In 1999 werd het weer opgepakt met de 
oprichting van de Stichting die als doel had het organise-
ren van een jaarlijkse uitvoering. Er kwam een projectkoor 
en in 2001 was de eerste uitvoering een feit.’ 
 
De Matthäus Passion in Edam geniet sindsdien grote be-
kendheid in de regio. Sparreboom: ‘We hebben een vaste 
kern bezoekers die we jaarlijks verwelkomen. Ze zijn gro-
tendeels afkomstig uit Purmerend, Hoorn, Alkmaar, Am-
sterdam, Zaandam en het Gooi. En natuurlijk uit onze ei-
gen gemeente; bij een uitvoering kunnen we altijd reke-
nen op zo’n 850 bezoekers.’ 
 
Hoewel er natuurlijk draaiboeken zijn, is de organisatie ze-
ker geen sinecure. Het projectkoor van 64 mensen moet 
aan de bak, het kinderkoor van de Academy of Vocal Arts 
uit Den Haag geregeld, de solisten worden geëngageerd 
en – last but not least – het orkest van 31 mensen dient te 
worden vastgelegd. Fokko Oldenhuis is dit jaar voor de 
vierde keer als dirigent verbonden aan de uitvoering. 
 
Als dat allemaal in de steigers staat, dienen zich in de 
week voor Pasen de nodige logistieke uitdagingen aan. 
Sparreboom: ‘We hebben een heel trouwe groep vrijwil-
ligers die klaar staat om het podium op te bouwen en 
stoelen te sjouwen bij de opbouw. Heel bijzonder is dat 
daaraan zelfs mensen meedoen die bij de uitvoering zelf 

niet eens aanwezig zijn. Voor de vrijwilligers geldt denk ik 
dat gezelligheid en eendracht voorop staan’. 
 
In de dagen voor de uitvoering moet er uiteraard intensief 
worden geoefend en gerepeteerd. In de Grote Kerk is er 
voor dirigent, koor en orkestleden een buffet, terwijl 
Sparreboom zelf in de Vermaning het eten verzorgt voor 
de 16 leden van het Kinderkoor. 
 
Dat de Matthäus Passion in Edam leeft, blijkt wel uit het 
feit dat de stichting kan rekenen op een heel trouwe 
schare van sponsors van ondernemers uit Edam. Tegelijk 
zijn er fondsen en ook de nodige particulieren die het eve-
nement financieel ondersteunen. Dat is nodig, want met 
de organisatie van dit muzikale meesterwerk van Bach is 
jaarlijks een bedrag gemoeid van € 45.000. 
 
Sparreboom: ‘Dat geld moet op Goede Vrijdag tussen half 
acht en elf uur ‘s avonds worden opgebracht, dus daar ligt 
een financieel risico. We praten bij tijd en wijle wel over 
meerdere uitvoeringen zodat je het risico enigszins kunt 
spreiden, maar dat vergt heel veel organisatie om musici 
en solisten te krijgen. Dus het wordt regelmatig geagen-
deerd, maar vooralsnog gaan we uit van onze statuten. 
Daarin staat dat we eenmaal per jaar de Matthäus Passion 
organiseren in de Grote Kerk in Edam. 
 

Ab Visscher 
Foto: Arie van Ginkel 

De Matthäus-vrijwilligers worden in Huize Sparreboom in de watten gelegd tijdens de voorbereidin-
gen voor de 23e editie. Rechts vooraan Jan Sparreboom. 
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Gesprek met een stille krachtige boekhouder 
 
“Verlang niet naar dat wat je ontbreekt, wees blij met alles wat je hebt.” Het had een 
lijfspreuk van Jan van Zalingen kunnen zijn. Zijn ze er nog: echt tevreden mensen? Marika 
Fraenkel sprak er een. 
 
Red.: Jan jij bent 
boekhouder van de PKN 
Edam-Volendam, doe je dit 
al lang? 
Jan: Vanaf 2002. 
Red: zo dat is een hele tijd 
hè! 
Jan: Jazeker; van 2002 tot 
2007 was ik 
kerkrentmeester van de 
gereformeerde kerkenraad 
en was ik penning-
meester-boekhouder. Na 
2007 fuseerden de kerken 
en kon ik in Edam als 
boekhouder blijven 
(knipoog), kan ik de zaak 
tenminste in de gaten 
houden, dat de penning-
meester er niet met het 
geld vandoor gaat. 
 
Red.: Henri Kalk was één 
en al lof over jou. Hij vond 
dat jij het heel goed deed 
als boekhouder, ook wat 
de controlerende functie 
betreft, hij wist het 
allemaal zeer te 
waarderen. 
Jan: Ik heb altijd prettig samengewerkt met Dirk Trump en 
met Henk Eijk. Voor mijn pensioen werkte ik als boek-
houder bij de scholengemeenschap voortgezet onderwijs 
in Purmerend. 
 
Wat zou jij een beginner in het boekhouden kunnen 
adviseren? 
Je moet precies zijn met cijfers en je moet goed kunnen 
volhouden. 
Hoezo? 
Nou ja, het is toch wel een beetje een saai werk en dat 
moet je dan wel een hele dag kunnen doen. 
Red.: Heb je trouwens wel eens een spannend moment 
meegemaakt als boekhouder? 
Jan.: Bij de kerk? 
Red.: Bijvoorbeeld. 
Jan: nou nee. We hebben gelukkig altijd genoeg geld 
gehad om de rekeningen te kunnen betalen. Als er niet 
genoeg zou zijn geweest om te kunnen betalen, dát is pas 
spannend. 
Jan werd geboren in Kwadijk en is sindsdien nooit ver van 

huis geweest. Jan is perfect 
tevreden in zijn huis in 
Middelie met zicht op de 
watertoren van zijn 
geboortedorp. Nooit wat 
anders gewild, nooit een 
verre reis gemaakt en 
zelden op vakantie 
geweest. Hij had er gewoon 
geen behoefte aan. 
 
Red.: Nogal een honkvast 
type zo te horen. 
Jan: Ja, dat kan je wel 
stellen. 
Red.: Wat is je hobby? 
Jan: Eenmaal per twee 
weken doe ik mee met een 
hardloopevenement. Dat 
kan bijvoorbeeld zijn de 
Dijkenloop Hoorn, afstand 
10 km, of de Club Compe-
titie van de atletiek-
vereniging Edam (trots). 
Van iedereen daar heb ik 
het vaakst meegedaan: 
400 keer in 46 jaar! 
 
Wat is een belangrijke 
verandering geweest in 

jouw leven, het hoeft niet religieus te zijn? 
Jan: Een verandering was dat ik zestien maanden in 
militaire dienst heb gezeten als typist. Maar de laatste 
verandering was de beste tot nu toe. 
Red.: Je pensioen bedoel je? 
Jan : (lachend) Ja. 
Red.: hoe komt onze kerk tegenwoordig bij jou over? 
Jan: Ik vind de fusie van de kerken een succes en ik heb er 
in het algemeen geen moeite mee wanneer voorgangers 
in hun preek hun politieke mening geven. Ieder heeft 
recht op vrije meningsuiting en dat respecteer ik. Dat wil 
overigens niet zeggen dat ik het er altijd mee eens ben, 
hoor. 
 
Ja hoor, ze bestaan nog: wijze, tevreden mensen. Jan is 
één van hen. 
 

Tekst Marika Fraenkel, foto Arie van Ginkel 



Venster april 2025 5 

Saamhorigheid motiveert de vrijwilliger 
 
In de Nicolaaskerk, waar de kaarsjes net zo schitteren als het enthousiasme van de vrijwil-
ligers, vind je een stille kracht, of eigenlijk drie stille krachten, die hard aan het werk zijn in 
onze prachtige Sint-Nicolaaskerk. Ik mocht mijn “vuurdoop- interview” afnemen in Volen-
dam alwaar ik, na twee telefoontjes, het juiste huis gevonden had. Ik stel u voor aan 
Geneviève Wieferink. 
 
Met een lach op het gezicht (en ver-
gezeld door haar tweelingbroers) 
belichaamt ze de geest van vrijge-
vigheid en verwacht ze niets terug 
voor haar inspanningen - tenzij u 
natuurlijk de vrolijke glimlach van 
de parochianen meetelt en het inci-
dentele compliment over hoe glan-
zend de kerkbanken zijn! Ga met 
ons mee in het leven van deze op-
merkelijke vrijwilligster en ontdek 
haar passie voor dienstverlening, 
haar onwrikbare inzet om van de 
Sint-Nicolaaskerk een baken van 
vreugde te maken en misschien een 
paar geheimen over de beste 
schoonmaak- dan wel versiertrucs. 
 
Hoe lang doe je al vrijwilligerswerk 
wat motiveert je? 
Goh, dat weet ik niet precies meer 
maar ik weet wel dat ik zelf nog wel 
werkte. Mijn broers werden ge-
vraagd voor het Venster rondbren-
gen dus zij waren al actief als vrij-
williger. Ik werd even wat later ge-
vraagd voor de schoonmaak van de pastorie. We waren al 
goed bekend bij de kerk, van jongs af aan al. Ook al was 
de eerste kennismaking met de kerk niet in Edam maar in 
de Nȏtre Dame in Amiens, vertellen de broers, aangezien 
Geneviève geboren is in Corbie, Frankrijk. Geneviève vult 
aan, ik ben vernoemd naar een te jong overleden tante en 
naar de patrones van Parijs, de Heilige Geneviève. Het 
symbool dat vaak met de Heilige Geneviève wordt geasso-
cieerd is dat van een lading brood omdat ze gul was voor 
mensen in nood. (Hoe passend is dat?, red.) 
 
Welke taken voer je uit? 
Ik wil niet opscheppen maar dat is wel een heel lange lijst. 
Ik zal een aantal taken opnoemen en zal ook vast het een 
en ander vergeten. Zoals reeds gezegd houd ik de pastorie 
schoon, ben ik koster, doen we het koper poetsen, ben ik 
acoliet (vaste aanstelling tot de bediening ontvangen door 
de bisschop, red.), help ik bij de bloemschikgroep, zit ik in 
de locatieraad, help ik met uitvaartbegeleiding, processie-
begeleiding, doe ik de inkoop van diverse benodigdheden, 
help ik met de kerststal opzetten, wassen en zorg ik voor 
koffie en lekkers bij diverse gelegenheden. Verder doe ik 

regelmatig “mooi maak” taken 
zoals bijvoorbeeld de tafels mooi 
dekken voor de seniorenmiddag 
of het podium afwerken voor 
Zang Edam. Bij de meeste werk-
zaamheden zijn mijn broers ook 
altijd van de partij en dat is heel 
fijn en gezellig. 
 
Kun je een gedenkwaardig mo-
ment beschrijven? 
Voor de broers was het direct 
duidelijk wat dat gedenkwaar-
dige moment is: Het bezoek van 
de aartsbisschop van Ethiopië. 
Na een fraaie mis in het Engels 
kwam de familie in gesprek, in 
het Frans, met de aartsbisschop, 
dat was een bijzondere ervaring. 
Voor Geneviève is het gedenk-
waardige moment de eerste pro-
cessie in Edam vanwege het 175 
jarig jubileum van de kerkzege-
ning. De processie zelf was een 
bijzondere ervaring maar het 
was ook uniek dat zo veel spul-

len uit de kluis kwamen en daarna mooi tentoongesteld 
werden. 
 
Hoe belangrijk is verbondenheid voor je? 
Het gevoel van verbondenheid is heel belangrijk want per 
slot van rekening doen we toch alles samen. Ik werk graag 
alleen, maar na een klus gezellig samen koffie met lekkers 
doen geeft toch een fijn gevoel van saamhorigheid. 
 
Welke uitdagingen ervaar je? 
Ach ja, er is altijd wel iets en dan zeg ik: ik stop ermee, ha-
haha! Maar ja, dat doe ik niet want er is ook altijd wel 
weer iemand die je dag goed maakt. Als anderen blij zijn, 
ben ik ook blij, vertelt Geneviève met een tevreden glim-
lach en ik weet dat ze het meent. 
 
Als je naar de toekomst kijkt, wat hoop je dan voor de 
Nicolaaskerk? 
Ik hoop dat onze kerk nog heel erg lang open mag blijven 
en ik zal als beschermvrouwe Geneviève mijn best daar-
voor blijven doen. 

Carolina van Gerven 
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De stille krachten achter de bezorging 
 
Het Venster valt al ruim 52 jaar bij U in de bus. Het onzichtbare werk dat een hele distribu-
tieketen mogelijk maakt, zetten we graag eens in de spotlights. 

Het begin: véél tellen  
Einde van een maand staan er zo’n 12 dozen met 1350 Ven-
sters klaar bij de NIVO om verspreid te worden. Hein Koning 
haalt er hiervan zo’n 230 op voor Volendam, Henk Kok zo’n 
1100 ter verspreiding in Edam, Oosthuizen en Zeevang-Ou-
dendijk. Loes en Henk Kok, hebben de bezorging voor 22 wij-
ken onder hun hoede.  

Loes en Henk: Al 
voor ’79 bezorg-
den we Vensters, 
In de kinderwa-
gen, of de bood-
schappenkar. In 
’79 zijn we met 
het tellen begon-
nen. Onze eigen 
wijken in afzon-
derlijke pakjes 

(bij elkaar 22) die zo door de brievenbus 
bij de bezorgers kunnen. Voor Jan Et-
tema zes afzonderlijke dozen (met ruim 
110, 220, 260 Vensters) die hij bij ons 
ophaalt. Henk brengt op de fiets de pak-
jes naar de bezorgers, in Edam en Oosthuizen (verzorgt ook 
Zeevang Oudendijk); bij elkaar ruim 30 km fietsen. Loes fietst 
soms mee. Wij bezorgen twee van de wijken zelf. Af en toe is 
dat best wel een opgave.  Henk denkt wel eens over stoppen, 
maar voorlopig zetten we door, het is toch een soort van roe-
ping voor ons. 
 
Dan haalt Jan Ettema dus zijn zes dozen op bij de fam. Kok. 

 
Jan: Ik ben vanaf het allereerste be-
gin bij het Venster betrokken. Dat 
kwam door Zr. Schipperijn. Die was 
in de jaren 70 nauw en aktief be-
trokken bij de oecumene, en zo ook 
bij het Venster. Maar zij kon zo 
moeilijk de trap op komen naar de 
zolder van Bak.  Toen heeft ze mij 
gevraagd daar heen te gaan. En van 
het een kwam het ander. De coördi-

natie van de bezorging doe ik nu al heel lang voor zo’n 600 
nummers over 33 wijken, samen, ook al een tijd, met Toon 
Ebbers (doet er rond 220 in 11 wijken) en Rita Tuip (doet er 
rond 110 in 6 wijken). Zij tellen voor hun wijken de pakketjes 
uit en brengen die bij de bezorgers en ik doe dat voor de onze 
(rond 260 in 16 wijken). Ik bezorg samen met mijn vrouw 
Alie, zelf in vijf wijken. 
 

Steeds wisselende aantallen 
Het benodigde overzicht van de adressen, verdeeld in wij-
ken, hebben we in een Excelbestand. Er zijn maanden dat er  

 
tientallen mutaties in het ledenbestand zijn. Die worden in 
en voor Edam door Jan Lemsom ver-
werkt. 
 

Jan: Ik begon in ‘74 op de zolder bij 
Bak, waar het stencilwerk plaats-
vond. Al gauw en nog steeds, ook als 

bezorger.  Ik heb 
jaren in de redac-
tie gezeten, toen 
Frans Koning 
hoofdredacteur 
was. En nu houd 
ik ook al een tijd de adressen bij, met heel 
veel plezier. Telkens als er een mutatie in 
een wijk is stuur ik de nieuwe wijksamen-
stelling naar de bijbehorende coördinator: 
Jan Ettema of Henk Kok. Ik krijg de muta-
ties door van de RK en PKN ledenadmini-
straties. Alle veranderingen van ons blad 
heb ik meegemaakt; ik vind ze positief, het 
Venster is zeer leesbaar. Mijn indruk is dat 
er wel (veel?) Vensters de papierbak in-

gaan, maar er zijn er ook veel die het Venster van A tot Z le-
zen. Doorgaan Venster! 
 

In Volendam doet Hein Koning sinds vorig jaar zomer het bij-
houden van de adressen en de coördinatie van de bezorging.  
Hij heeft dat overgenomen van Arjan Maas, die het vóór 
hem vanaf de jaren 70 heeft gedaan. Het gaat om zo’n 10 
wijken en evenveel bezorgers. 

 
Hein: Ik word bij het distributiewerk ge-
holpen door mijn kleinzoon van 2 meter 
7, die aan kick boksen doet. Heeft hij 
voor dit werk niet nodig, maar het is 
leuk hoe mensen op hem reageren en 
hij vindt het leuk te helpen. Ik heb ge-
noeg binding met Edam om het Venster 
leuk te vinden.  
 

Stille krachten 
U ziet: voordat het Venster bij u in de bus ligt is er een we-
reld aan werk geweest, dat wordt uitgevoerd door een leger-
tje van ruim 60 stille krachten. Die kunnen we onmogelijk al-
lemaal aan het woord laten, willen ze vaak ook niet, maar ze 
mogen best wel eens een blijk van ons aller waardering krij-
gen. En dat hebben we verzorgd: een aan het komende Pa-
sen aangepast zakje met lekkers. Op de foto’s (vonden ze 
niet zo nodig) de stille krachten die in dit artikel aan het 
woord zijn geweest. Zij geven de attentie deze maand samen 
met het pakje Vensters aan hun 55 collega-bezorgers. 
 

Tekst: Ed Broeze, foto’s: Arie van Ginkel 
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De vragen van Sproet 
 
“Kan je niet eens een gewoon boek bespreken, Maarten? Een boek om lekker te lezen”. Het 
was de verzuchting van onze hoofdredacteur, in een vorige redactievergadering, die ik wel 
begreep. Een boek als “Hier stokt het hanige heilige woord” bijvoorbeeld is meer om af en 
toe in te lezen dan, al dan niet in één ruk, uit te lezen.  
 
Voor dit boek, “naar zachtheid en een warm omhelzen”, 
kreeg Adriaan van Dis de NS-Publieksprijs 2024, een teken 
van algemene waardering. Het is een autobiografische ro-
man, zoals ook “Indische duinen” en “Ik kom terug”. Nu 
over een deel van zijn jeugd, waar hij niet eerder over ge-
schreven had. Zijn ouders zijn meteen na de oorlog vanuit 
Indië teruggekomen naar Nederland en waren onderge-
bracht in het koloniehuis in Bergen aan Zee. Daar wordt 
Adriaan in december 1946 geboren. Vanuit het heden, 
vaak zittend op een bankje in het Von-
delpark, laat hij de herinneringen aan 
een zomervakantie in 1955 omhoogko-
men, toen hij uit logeren gestuurd werd 
bij zijn Opa Van Dis. Om tot rust te ko-
men, om een paar maanden verlost te 
zijn van de angst voor de uitbarstingen 
van zijn vader, gevolg van de beproevin-
gen in het Jappenkamp. 
 
Opa van Dis was van zijn grote akker-
bouwbedrijf in Noord-Groningen ver-
huisd naar een herenhuis in de stad. 
Welke stad wordt pas in het nawoord 
duidelijk. Na de geboorte van de moe-
der van Adriaan was zijn vrouw overle-
den en had hij een jonge boerendoch-
ter, Ommie, als huishoudster in dienst 
genomen. Ze was later meeverhuisd 
naar de stad, deed ook daar het huis-
houden en verzorgde de tuin. Ze was 
blij met de komst van het bange kind: 
“de oorlog is voorbij, die gaan we hier 
vergeten”, een nieuwe jongen zou haar 
Adriaan worden. Ze noemde hem 
Sproet. 
 
Adriaan krijgt een verrekijker van haar, 
een kijker, waar een verhaal aan blijkt 
te zitten. Hij draagt deze voortdurend 
bij zich, haalt de wereld binnen en bui-
ten naar zich toe en vergroot deze uit, 
heeft grote aandacht voor details. Ommie had hem geen 
beter cadeau kunnen geven, al verzucht zij zelf vaak dat ze 
dat nooit had moeten doen. Zo bedelft haar Sproet haar 
onder vragen naar het “waarom” en dwingt hij haar om 
woorden te geven aan de wereld, waarin zij samen met 
de oude Van Dis leeft. Gedwongen is te leven, want opa 
Van Dis betaalt haar niet anders dan met kost en inwo-
ning. Van alle nieuwigheden na de oorlog moet Van Dis 

niets hebben. Dus geen voorzieningen in huis: geen tele-
foon, geen wasmachine, geen stofzuiger. Water in de keu-
ken is genoeg. Voor hem is de manier van leven in de oor-
log de maatstaf. 
Behoudend is hij, maar niet gierig. Voor mensen in nood 
trekt hij zijn portemonnee, als Ommie hem daarop aan-
spreekt. Voor de oude Poolse kolonel, met wie hij elke 
week schaakt, als blijkt dat deze totaal berooid is. Hij was 
immers een van de bevrijders van Nederland. Adriaan 

moet toekijken bij hun schaken om 
het spel, deze vorm van oorlog voe-
ren, ook te leren. 
 
Voor de manke Italiaanse vrouw met 
een zwaar gehandicapt kind, die Adri-
aan met zijn kijker eerst heeft ont-
dekt en vervolgens hun tuin inge-
loodst. Zeker als haar kind haar afge-
nomen wordt en ergens in een geslo-
ten inrichting wordt ondergebracht. 
 
Ze hebben meneer Van Loon inge-
schakeld om het Nederlands van Adri-
aan te verbeteren. Lessen, waar beide 
veel plezier aan beleven. Wanneer 
meneer Van Loon zich behoorlijk in 
de problemen heeft gewerkt, is groot-
vader Van Dis zijn redding. 
 
Alles wat met de oorlog te maken 
heeft, is zoveel mogelijk weggestopt. 
Maar Adriaan blijft vragen en peute-
ren. Hij weet een plakboek over de 
oorlog te vinden en slaagt er in Om-
mie steeds meer te ontlokken. En 
Ommie helpt hem zijn angsten te 
overwinnen. Ze is blij met alle zorg en 
warmte, die ze aan deze jongen kan 
besteden. De titel van het boek is 
overduidelijk. 
 

Het is een openhartig, ontroerend boek. Heel leesbaar en 
door de indeling ook bijzonder geschikt om voor te lezen. 
Ik durf het iedereen aan te raden. 
 

Maarten Gast 

Adriaan van Dis (2024) Naar zachtheid en een warm omhelzen. 
Atlas Contact, Amsterdam, ISBN 9789025477189, € 18,99 



Uitvaartverzorging met hoofd en hart0299 - 320071 vrouwenvansereen.nl         info@vrouwenvansereen.nl
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
De uitdrukking ‘Ieder huisje heeft zijn 
kruisje’ is wellicht een cliché maar 
daarom niet minder waar, al besef ik 
heel goed dat het kruis van de een 
soms behoorlijk zwaarder kan zijn dan 
dat van een ander. Naarmate mensen 
ouder worden beseffen ze dit wellicht 
meer dan toen ze jong waren. Steeds 
vaker word je dan namelijk zelf gecon-
fronteerd met ziektes en sterfgevallen 
in je omgeving. Familieleden, vrienden, 
dierbaren die je misschien al je leven 
lang kent vallen weg uit je midden 
waardoor de kring om je heen steeds 
kleiner wordt. Voor velen is dit best 
wel een beangstigende gedachte, om-
dat je daardoor ook wordt geconfron-
teerd met je eigen sterfelijkheid en je 
jezelf wellicht afvraagt wanneer jij aan 
de beurt bent, wanneer het lot jou 
treft. 
Het zijn echter niet alleen ouderen die 
ons ontvallen. Ik kom regelmatig op 
het kerkhof en zie dan vele graven van 
kinderen en jongeren, jonge vaders of 
moeders die nog een leven voor zich 
hadden. Dat vind ik confronterend en 
wreed, in mijn ogen wreder dan ie-
mand die na een goed leven op hoge 

leeftijd sterft, al zal het verdriet van de 
nabestaanden er wellicht niet minder 
om zijn. 

Binnenkort vieren we het Paasfeest, 
we gedenken de kruisweg van Jezus op 
Goede Vrijdag en zijn verrijzenis uit de 
dood op Pasen. Jezus wist wat hem te 
wachten stond, maar was er deson-
danks bang voor. Toch bleef hij zelfs in 
zijn angst contact zoeken met God en 
bad tot Hem: ‘Vader, indien het moge-
lijk is, laat deze beker dan aan mij voor-
bijgaan, maar niet mijn, doch Uw wil 
geschiede’. Als zelfs Jezus angst had 

voor de dood is dus niet zo vreemd als 
wij dit ook hebben, al kan ik mij ook 
heel goed voorstellen dat je na een 
lang ziekbed de dood als een bevrijding 
ziet. 
 
Toen Jezus zijn kruisweg liep, werd hij 
tot tweemaal toe geholpen door onbe-
kenden die langs de weg stonden. Vol-
gens de 5e statie hielp Simon van Cy-
rene hem het kruis te dragen nadat Je-
zus was gevallen en bij de 6e statie le-
zen we dat Veronica het gezicht van Je-
zus droogde. Ik hoop oprecht dat wij in 
ons lijden ook mensen hebben die ons 
helpen en dat, als wij angst hebben 
voor de dood, wij net als Jezus toch in 
contact blijven met God. Als Christenen 
kunnen wij er immers op vertrouwen 
dat de dood niet het laatste woord 
heeft. Jezus heeft het ons door zijn op-
standing bewezen en het zelf ook ge-
zegd. In het evangelie van Johannes 
zegt Hij namelijk: ‘Iedereen die in Mij 
gelooft zal leven, ook als hij sterft.’ 
Ik wens u allen een gezegend Paasfeest 
toe. 

Jan Tol 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

Poëzie-estafette 
 
Zee 
 

Ik wil alleen zijn met de zee, 
ik wil alleen zijn met het strand, 
ik wil mijn ziel wat laten varen, 
niet mijn lijf en mijn verstand. 
Ik wil gewoon een beetje dromen 
rond de dingen die ik voel 
en de zee, ik weet het zeker, 
dat ze weet wat ik bedoel.  
Ik wil alleen zijn met de golven, 
‘k wil alleen zijn met de lucht, 
ik wil luist’ren naar mijn adem, 
ik wil luisteren naar mijn zucht. 
 

Ik wil luisteren naar mijn zwijgen, 
daarna zal ik verder gaan 
en de zee, ik weet het zeker, 
zal mijn zwijgen wel verstaan. 
 

Toon Hermans 

 
Op de begrafenis van een vriendin werd dit gedicht 
voorgedragen. Ik vond ‘t gelijk mooi. Ik hou van de 
zee en heb als Zeeuw altijd aan zee of ander water 
gewoond.  Hopelijk vindt je ‘t fijn om te lezen. 
 
Ik geef het stokje door aan Tineke Visser. 
 

Dodo van der Straaten 
 
 

 



10 Venster april 2025 

Als fanatieke ijshockeyfans 
(Amsterdam Tigers) kon mijn 
gezin onlangs de kans niet la-
ten liggen toen twee belang-
rijke teams in het indrukwek-
kende stadion van Keulen 
speelden. Met spanning in de 
lucht werden tasjes gepakt 
voor een avond vol aanmoedi-
gingen en kameraadschap. Na 
een fantastische avond, een 
fijne overnachting en een 
heerlijk ontbijt was de char-
mante stad Keulen aan verken-
ning toe. Dwalend door de 
straten kwam de adembene-
mende Dom van Keulen in 
beeld, een architectonisch 
hoogstandje. De torenhoge 
spitsen en de rijke geschiede-
nis spreken tot de verbeelding 
en waren de aanleiding voor 
het schrijven over “mijn vakan-
tiekerk”. 
 
De majestueuze Dom van Keu-
len: Een testament van tijd en 
geloof 
 
In het hart van Keulen staat de 
prachtige Dom St. Peter und 
Maria, een mooi voorbeeld van gotische architectuur en 
een belangrijk onderdeel van het aartsbisdom Keulen. De 
bouw begon in 1248, geïnspireerd door grootse ontwer-
pen, maar werd onderbroken, waardoor de kathedraal 
uiteindelijk in 1880 werd voltooid. Deze kathedraal is niet 
zomaar een gebouw; hij staat voor ambitie en doorzet-
tingsvermogen. 
De kathedraal, gehuld in prachtige torenspitsen en inge-
wikkelde beeldhouwwerken, is een symbool van de stad 
geworden. Het interieur heeft historische glas-in-

loodramen en prachtige details, 
die het vakmanschap laten zien 
dat bij de creatie betrokken 
was. De kathedraal herinnert je 
eraan dat ondanks eeuwen van 
strijd, oorlog, schade en zelfs 
de formidabele krachten van de 
natuur, sommige bouwwerken 
de tand des tijds doorstaan en 
staan voor continuïteit en 
hoop. 
Een paar leuke weetjes om je 
vingers bij af te likken: de hoog-
ste van de torens bereikt een 
indrukwekkende 157 meter, 
waardoor het een prominente 
plaats inneemt in de skyline. 
Binnen de muren ligt een schat 
aan geschiedenis, van de reli-
kwieën van de Drie Koningen 
tot orgels die hemelse muziek 
produceren. En niet te vergeten 
de beroemde klok “Dikke Pie-
ter”, de grootste ter wereld die 
wordt geluid met een vliegende 
klepel - stel je voor! En in 2005 
bezocht paus Benedictus XVI de 
dom naar aanleiding van 
de Wereldjongerendag. 
Een bezoek aan de Dom van 
Keulen is meer dan alleen een 

lust voor het oog; het nodigt ons uit om na te denken over 
onze ervaringen en plaats in de wereld. Dus als je in Keu-
len bent, neem dan even de tijd om dit architectonische 
wonder te bewonderen en na te denken over de verhalen 
die erin besloten liggen. Wie weet voel je je verbonden 
met het verleden en krijg je inspiratie voor de toekomst? 
 

Carolina van Gerven en familie 
 

_________________________________________________________________________ 
 

Expositie kerkglazen in de Grote Kerk, vanaf 27 april 
 
Na een rampzalige blikseminslag in de nacht van 23 op 24 februari 1602 viel de 70 meter 
hoge klokkentoren als een fakkel door het dak van de Grote Kerk van Edam met als gevolg 
dat het gehele gebouw werd verwoest, op de buitenmuren na. De 36 glas-in-lood ramen 
gingen nagenoeg allemaal verloren. Een grootscheepse financiële ondersteuning door zus-
tersteden, ambachtsgilden, publieke organisaties en particulieren maakte een schitterend 
herstel mogelijk, dat voltooid werd in 1625. Dit jaar dus precies 400 jaar geleden.  Een reden 
om feestelijk aandacht aan te schenken! 
 
De tentoonstelling toont de kerkglazen soms meer dan levensgroot, dichtbij. Prachtige kleu-
ren, van gebrandschilderd glas uit 1625. Ook wordt dieper ingegaan op de verhalen achter 
de glazen: wat wil men met dit raam vertellen? Welke gebeurtenissen worden er gememo-
reerd? Wie heeft het ontwerp gemaakt? Enzovoorts. 
 

                                                           Van harte welkom op deze bijzondere tentoonstelling! 

 

Mijn vakantiekerk 
 

 
 

Dom St. Peter en Maria 
Keulen 



 RAAD VAN KERKEN EDAM–VOLENDAM 
Voorzitter: Truus Groenewoud – de Boer, tel 0612897184  

Secretaris a.i.: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299 371297, rvkedamvolendam@gmail.com 
Penningmeester: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299371297 

Postbank: NL08 INGB 0002 637888 
  

De Raad van Kerken Edam-Volendam heeft tot taak het beraad over - en het gestalte geven aan - samenwerking en eenheid van de Kerken.  
Dit door initiatief te nemen tot en het bevorderen van al datgene wat lidkerken gezamenlijk kunnen doen  

Artikel 2 oprichtingsakte 22-10-1985 
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Vergadering Raad van Kerken 
De Raad van Kerken vergaderde op 26 februari in de pas-
torie van de Nicolaaskerk. Onderstaand de belangrijkste 
punten uit dit overleg. Als gast is aanwezig Dennis Bec-
kers, voorziter van de stichting Joods Verleden Edam. Het 
gaat over de plannen voor een vrijheidsmaaltijd op 5 mei 
met mensen met zoveel mogelijk verschillende achter-
gronden. Als Raad staan we hier van harte achter en zul-
len waar mogelijk meewerken. Daarnaast willen we die 
dag alle kerkklokken laten luiden. We bespreken de voor-
bereiding van de vespers in de veertigdagentijd en de oe-
cumenische vieringen. Als bezinningsonderwerp gaan we 
dieper in op wat ons als christenen met verschillende ach-
tergrond bindt. 

We delen het interessantste nieuws over wat er in de di-
verse kerken speelt. De samenwerking in de noodhulp 
staat op een lager pitje doordat er minder verzoeken bin-
nenkomen via de gemeente.  
 
Collecte Wereldgebedsdag 
Op 7 maart was de viering in het kader van de Wereldge-
bedsdag in de Vermaning. Dit jaar was de liturgie verzorgd 
door vrouwen uit de Cookeilanden. In de dienst werd ge-
collecteerd voor Stichting Viaticum, een Nederlandse non-
profitorganisatie met als doel het verbeteren van het le-
ven van de allerarmsten Addis Abeba (Ethiopië).   Deze 
bracht het mooie bedrag op van € 131,40. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Welkom! 
Bij de vespers in de veertigdagentijd/vastentijd, een initiatief van de Raad van Kerken Edam-Volendam. 
 
De kerken van Edam en Volendam gaan opnieuw, nu voor de tweede keer, samen op weg naar Pasen. In de voorbereidings-
tijd voor Pasen, de veertigdagentijd of vastentijd, organiseren zij iedere woensdag een sobere maaltijd en een oecumenische 
vesper. Elke week vinden de maaltijd en de vesper in een andere kerk plaats en zijn er andere voorgangers. Maar u kunt 
uiteraard ook alleen de vesper bezoeken. Het thema van de vespers is: ‘Pelgrims van de hoop’. De opmerkzame lezer zal het 
opvallen dat dit thema hetzelfde is als het thema van het Rooms-Katholieke Jubeljaar. De voorgangers vullen het thema in 
zoals zij vanuit hun eigen traditie gewend zijn. 
 
Om 18:30 uur begint de maaltijd die bestaat uit soep en brood. Een mooie gelegenheid om elkaar - over de grenzen van de 
kerken heen – te ontmoeten.  Wie mee wil eten kan zich, tot uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de vesper, aanmelden bij 
Tonia Everaars (toniaeveraars@gmail.com of mobiel 06 44674437).  
Om 19:15 uur begint de vesper. De vespers duren ongeveer een halfuur.  
 
De resterende data zijn:   
  2 april  Nicolaaskerk Edam 
  9 april  Mariakerk Volendam 
16 april  De Swaen, Edam 
 
De voorgangers zijn: 

• kapelaan Mario Agius (H. 
Nicolaaskerk Edam),  

• pastoor Dominiek Deraeve 
(Parochie van de HH  Maria en 
Vincentius Volendam),  

• dominee Charlotte Kremer 
(Protestantse Gemeente Edam 
en Volendam) 

• dominee Hans Reedijk (Prot. 
Gem. Zeevang en Oudendijk) 

• voorganger Truus Groenewoud - 
de Boer (Doopsgezinde 
Gemeente Edam 



–



   Edam en Volendam  

 
 
 
 
 
 

 
 

Postadres: Postbus 159, 1135 ZL Edam.  
Predikant: ds. Charlotte Kremer, tel. 06 27746328, predikant@kerkgemeente.nl  

Voorzitter: mw. Nel Eijk, tel. 371939, voorzitter@kerkgemeente.nl 
Scriba: mw. Ria van Saarloos, tel. 374038, scriba@kerkgemeente.nl 

Banknummer: NL73 RABO 0373711417 voor de vrijwillige bijdrage en solidariteitskas.  
Voor alle overige zaken NL95 RABO 0373711409 b.v.collectebonnen.    
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Op weg naar Pasen 
‘Pelgrims van hoop’ is het prachtige thema van het katho-
lieke jubeljaar, en van de vespers in de veertigdagentijd. We 
zijn onderweg door de tijd, met elkaar op weg naar die 
nieuwe wereld, waar dat verhaal van Pasen ons iets van laat 
zien. En langs onze route komen we van alles tegen, en op 
onze weg ontmoeten we allerlei mensen. Niet alleen maar 
positieve gebeurtenissen en niet alleen maar mensen zoals 
wij. Daar kun je bang van worden, of je machteloos door 
voelen. Boos over worden zelfs. Maar vanuit dit thema 
wordt ons een andere manier van kijken aangereikt: ‘hoop’. 
Dat betekent dat we onderweg zoeken naar wat er wèl goed 
gaat. Naar plaatsen van vrede. Naar ontmoetingen die het 
beste naar boven halen. Naar nieuwe ideeën en ontwikkelin-
gen die de verschillen in het welzijn van mensen verkleinen. 
Niet wegkijken van waar we nodig zijn, maar zoeken hoe we 
het verschil kunnen maken. ‘Pelgrims van hoop’ zijn we! In 
de Stille week is er elke avond een viering, en gaat het over: 
‘op weg gaan’,  ‘gaan’, ‘reisgenoten’, ‘verdwalen’ en ‘aanko-
men’. Zo is de kerk oefenplaats van hoop. En zo krijgt dat 
weerbarstige verhaal van Pasen ook in onze tijd betekenis. 
Welkom!  

ds. Charlotte Kremer 
 

Bij deze tijd van het jaar     
Er is volop gelegenheid om bij de veertigdagentijd stil te 
staan: iedere woensdag is er een sobere maaltijd en een oe-
cumenische vesper.                                                                      

De kinderkerk komt iedere zondag bij elkaar: Wakkere 
Wanja komt dan langs en laat ons zien dat er steeds weer 
een nieuwe dag komt. De liturgische kleur in deze periode is 
ingetogen paars, en we slaan het glorialied op zondag over. 
Zo gaan we op weg naar het feest van Pasen.  
 
Kerk Club  
Op 4 april gaan de jongeren van Kerk Club Young aan de slag 
met het verhaal van Pasen. Vanaf 18:30 uur eten we samen 

in De Swaen, iedereen die naar de middelbare school gaat is 
welkom. Aanmelden (voor het eten is dat handig) of meer 
informatie bij ds. Charlotte Kremer (06 27746328) 
 
The Passion 
Op Witte donderdag 17 april kijken we met elkaar naar The 
Passion. Na de viering in De Swaen begint om 20:30 uur de 
live uitzending die we met elkaar kijken. Er is gelegenheid 
om na afloop even na te praten.  

 
Taizé info-avond      
Op zondagavond 6 april organiseren ds. Charlotte Kremer en 

pastoor Dominiek Deraeve een informatie-
avond over de reis naar Taizé (van 27 april 
tot en met 4 mei). Voor wie het nog niet ze-
ker weet, en voor wie zin heeft vast kennis te 
maken met de andere reisgenoten. We ko-

men om 19:30 uur bij elkaar in de Mariakerk in Volendam.  
 
Huwelijksjubilea   
Op 29 april viert de fam. Veerman-van Rees een 50-jarig  
huwelijksjubileum. Wij wensen hen een ‘gouden’ dag! 
 
Pastoraal meldpunt     
Aly Lagerburg is actief als pastoraal meldpunt. U kunt bij 
haar terecht om lief en leed te delen, als u graag wat pasto-
rale aandacht vanuit de kerkgemeente wil of een voorbede 
wil laten doen voor een ander of uzelf.  Zij is altijd bereikbaar 
via pastoraat@kerkgemeente.nl of tel. 0299 371272. 

Foto: CdE 
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Dank!      
Wat een mooie opbrengst van de Actie Kerkbalans 2025! On-
danks het lagere aantal personen, zien we een plusje bij de 
toezeggingen. Dat is geweldig om te zien en het bewijst dat 
we bijzonder betrokken gemeenteleden hebben. Daar mogen 
we trots op zijn en dat stemt dankbaar. Heel veel dank! 
Zeer veel dank ook aan alle 38 lopers die door weer en wind 
zorgden dat pakweg 500 Kerkbalans-brieven bij de gemeen-
teleden terechtkwamen; in veel gevallen haalden ze de ant-
woordenveloppen ook nog eens op. Geweldig!  

Ab Visscher 
         Voorzitter Kerkrentmeesters 

Nieuws vanuit de diaconie      
Tijdens onze reis door Sri Lanka hebben wij een kindertehuis 
van de stichting” Netherlands Sri Lanka” bezocht. Tijdens de 
tsunami in 2004 hebben zij de stichting opgericht, met als 
doel om (wees)kinderen in Sri Lanka zicht te geven op een 
meer hoopvolle toekomst. In totaal hebben zij nu 4 kinderte-
huizen kunnen bouwen, waar ze in totaal 100 weeskinderen 
een veilig tehuis kunnen bieden. De verzorging van de kin-
deren ligt bij de congregatie Mary Immaculate, onder leiding 
van zuster Amathe. Het wel en wee van de kinderen wordt 
nauwlettend in de gaten gehouden door de Kinderbescher-
ming in Sri Lanka. 

Wanneer wij er komen, spelen de kinderen met elkaar. Een 
groepje oudere kinderen is naar de Zondagsschool. Voordat 
wij het door hebben, spelen wij met hen mee. Zij zijn crea-
tief met niets.  Het zijn heel vrolijke kinderen die er netjes uit 
zien. Eline en ik hebben schoolschriften en pennen gekocht. 
Dit veroorzaakt bij de hoofdzuster tranen in haar ogen. De 
volgende week moesten de meisjes naar school en zij had 
nog niets kunnen kopen.  
Ik had een tas met 85 troostpoppetjes mee. Wat waren ze er 
blij mee. Zr. Amathe vertelde ons, dat dit heel belangrijk 
voor hen was, daar ze niets persoonlijks hadden.  De meisjes 
verblijven tot hun 18e jaar in het weeshuis en leren daarna 
een vak. Wanneer ze zelfstandig zijn, verlaten ze officieel het 
weeshuis. Sommige meisjes die door de tsunami in een van 
de tehuizen zijn geplaatst zijn nu getrouwd en/of hebben al 
een kind. Zij komen  nog regelmatig terug en af en toe viert 
het hele kindertehuis het bruiloftsfeest van het bewuste 
meisje mee. Dat zegt genoeg over hun eerdere leven in het 
kindertehuis. 

Net als de Voedselbank, en nog een paar vaste projecten, 
heeft de diaconie besloten dit project te steunen en ervoor 
te zorgen, dat eten, drinken, medicijnen en schoolspullen 
kunnen worden betaald. Namens de diaconie,        
                                                                          Marie Verwoert 
Kerkasiel  
Met diverse mensen benaderen we politici in en rond Den 
Haag. We wisten vooraf dat dit niet eenvoudig zou zijn, 
daarom zijn we blij met alle gesprekken die gevoerd worden! 
Graag willen we een extra inzet plegen om partijen te door-
dringen van het belang van een oplossing voor gewortelde 
kinderen. En daar hebben we jullie bij nodig! Wij willen gaan 
bereiken dat er in alle politieke partijen over gesproken 
wordt. En dat willen we starten vanuit gemeenteraden. Als 
in zoveel mogelijk gemeenten gesproken wordt over deze 
problematiek, wordt het steeds meer een landelijk thema. 
Daarom de vraag aan jullie: Willen jullie in je eigen ge-
meente je gemeenteraadsleden mailen met de vraag om op 
te komen voor gewortelde kinderen? Om het makkelijk te 
maken hebben wij de mail al voor je klaar staan. Je hoeft al-
leen het e-mailadres van jezelf en van het gemeenteraadslid 
in te vullen en op verzenden te klikken.  
Kom nu in actie: https://kerkasielkampen.nl/doe-mee/am-
bassadeur/gemeenteraad/  
Daarnaast kun je op vele andere manieren ambassadeur 
voor gewortelde kinderen worden: https://kerkasielkam-
pen.nl/doe-mee/ambassadeur/  
Laten we ons breed laten horen voor gewortelde kinderen!  
 
Koffie en maaltijd     
Op de woensdagmorgen 2 en 16 april is er ’s morgens koffie 
in de hulpkerk. Als u wil deelnemen aan de woensdagavond-
maaltijd op 9 of 23 april kunt u zich opgeven bij  
christine.vreeswijk@quicknet.nl  
 
Seniorenuitje                                                                               
Zowel de datum als de bestemming zijn bekend: we gaan op 
21 mei naar Urk. De bus staat voor om 8.30 uur op de singel-
weg ter hoogte van het wijkgebouw. We verwachten in Urk 
aan te komen om 10.30 u. Hier krijgt u de gelegenheid om 
uw benen te strekken. Om 11.30 u. inschepen. Van 12.00 u.-
14.00 u. varen. Aan boord vertelt de schipper leuke verhalen 
onder genot van de lunch. Om 14.00 u. staat de bus weer 
klaar om via een andere route weer naar huis te rijden. Waar 
we ongeveer om 15.30 u. aankomen. 

De eigen bijdrage bedraagt €27,50 contant te voldoen in de 
bus. U kunt zich opgeven voor 26 april. Wilt u dan ook door-
geven of u een dieet heeft. Tevens vragen wij u om een tele-
foonnummer door te geven van een contactpersoon. 
U kunt zich opgeven per mail: ouderendiakonaat@kerkge-
meente.nl of bij Ellen Vriend 0299 371418. 

Ouderendiaconaat kerkgemeente 
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Overzicht diaconale collectedoelen     
Zondag 6 april: Kerk in actie Zending, Golfstaten Kracht van 
Bijbelverhalen In de Golf-
staten werken miljoenen 
arbeidsmigranten. Ze ma-
ken lange werkdagen onder 
erbarmelijke omstandighe-
den. Veel van deze arbeids-
migranten zijn christen en 
willen graag meer weten over de Bijbel, maar ze kunnen zelf 
niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint 
voorgangers in een vertelmethode waarbij Bijbelverhalen 
mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen 
komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van al-
ledag. De Bijbel geeft moed en kracht. Kerk in Actie steunt 
via het programma Zending christenen in de Golfstaten en 
wereldwijd met bijbels, studiematerialen en trainingen om 
de boodschap van hoop in de Bijbel door te geven. 
www.kerkinactie.nl/bijbelingolfstaten 
Zondag 13 april: Stichting Netherlands Sri Lanka. 

“Wie een kind redt, redt de wereld!” 
De Stichting Netherlands Sri Lanka is 
een particulier initiatief geweest, dat 
ontstaan is n.a.v. de tsunami in Zuid-
Oost Azië in 2004. Het doel van de 
stichting is mee te helpen (wees)kin-
deren in Sri Lanka zicht te geven op 
een betere en meer hoopvolle toe-
komst. Dankzij giften en dona-
ties hebben we nu vier kindertehui-
zen kunnen bouwen, waar we maxi-

maal honderd kinderen een veilig en liefdevol thuis kun-
nen bieden, onderwijs kunnen laten volgen en medische 
zorg kunnen geven. www.stichtingnetherlandssrilanka.nl 
Zondag 20 april: Doven Peru.  StOI – Stichting Oportunida-
des Iguales – (Gelijke Kansen Peru), zet zich sinds 2010 van-
uit Nederland in voor een betere positie van doven en 
slechthorenden in het noorden van Peru. StOI richt zich op 
drie aandachtgebieden: beter onderwijs voor doven en 
slechthorenden (basis- 
en voortgezet onder-
wijs); stimuleren van 
activiteiten die de 
emancipatie en partici-
patie van doven en 
slechthorenden bevor-
deren; creëren van 
meer opleidings-, 
stage- en werkplekken voor doven en slechthorenden. Om 
onze doelen in Peru te realiseren, werken we nauw samen 
met onze Peruaanse zusterorganisatie Asociación Holanda. 
www.gelijkekansenperu.nl 
Zondag 27 april: Leger de Heils, Eenzaamheid. Het Leger des 
Heils heeft meer dan 100 buurthuiskamers door heel Neder-

land. De koffie is 
gratis en iedereen 
is welkom. In de 
buurthuiskamer ko-

men mensen thuis. Er wordt naar elkaar omgekeken, samen 
gegeten, gebreid, gelachen, gehuild en gebeden. Samen 

strijden we tegen eenzaamheid. Het aanbod van activiteiten 
verschilt per locatie en sluit aan bij de behoefte van de wijk. 
Dit varieert van maaltijden, huiswerkhulp of muziekles voor 
kinderen tot schuldhulpverlening, Nederlandse les, sjoelen 
en een Bijbelclub. 
      
Het is ook mogelijk een bijdrage aan de collectedoelen over 
te maken via  Rek. NL95RABO0373711409, t.n.v. Protes-
tantse Gemeente Edam o.v.v. Collecte zondag …..doel......    
 
Verjaardagen van onze senioren:      
06-04  Mevr. G. Dekker, Begerslant 42, 1132 ER Volendam 
09-04  Dhr. D.W. Westerneng, Prinses Beatrixpark 54,  
            1462 JN Middenbeemster 
12-04  Mevr. A. Rentzenbrink-Buitenhuis, Voorhaven 88,  
            1135 BT Edam 
12-04  Dhr. H. Spans, Ye 33, 1135 JJ Edam 
13-04  Mevr. A. Witte-de Haan, Hollandia-plantsoen 13, 
            1471 CT Kwadijk 
14-04  Dhr. T. van Busschbach, Aalstraat 10 a,  
            1131 BP Volendam 
14-04  Dhr. W.H. Bökenkamp, Jan Sluiterstraat 24,  
            1132 XX Volendam 
20-04  Dhr. D. Tump, Zeedijk 3, 1135 RC Edam 
20-04  Dhr. W.J. Rijswijk, Achterhaven 90B, 1135 XX Edam 
21-04  Mevr. A. Slotboom-Gorter, Wijkermeerstraat 18,  
            1135 JK Edam 
22-04  Dhr. A.J. Nonner, Watermolen 55, 1135 LH Edam 
Hartelijk Gefeliciteerd!  Een fijne verjaardag gewenst. 
 
Taxidienst    
We vragen u om zo moge-
lijk al op vrijdagavond of 
zaterdagmorgen te bellen. 
Dan is tijdig bekend hoe-
veel mensen mee willen rijden. 
datum  taxidienst telefoonnr. 

6 apr.  H. Kalk 0299-371297 
13 apr. Palmpasen H. Eijk 0299-371939 
20 apr. Pasen M. van Saarloos 0299-374038 
27  apr.  H. Eijk 0299-371939  

4 mei  L. Bak 06-23669368 
Wilt u alstublieft meehelpen om te zorgen dat er altijd wel 
een taxidienst beschikbaar is? Graag een telefoontje naar 
Rien de Vries; tel. 06-22948305  
of 0299 372969;  of mail:  
rienenhelmadevries@ziggo.nl        
 
Opbrengst Collecten      

Datum Kerk Diaconie Doel 
16-02  €     121,90 €    126,55 Omzien naar gevangenen 
23-02  €     161,40 €     204,90 Stichting Mensenkinderen 
02-03  €     128,05 €     132,20 De Regenbooggroep 

09-03  €     158,20 €    165,40 
China, toevluchtsoord mi-
granten in nood 

16-03  €     147,70 €    162,60 
Duurzame landbouw 
Noord-Kameroen 

  €     717,25 €     791,65  
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Vrede                                                                                               
Tijdens de koffiebijeenkomst op zondag 23 februari las Nel 

de Wijn het indrukwekkende gedicht 
“Vrede” uit het blad “Open Deur” van 
december jl. voor. Het gedicht is ge-
schreven door Margryt Poortstra. Hier 
het tweede, vierde en vijfde couplet:  
 

Vrede is niet als het waaien van wolken  
boven ons hoofd, gaand op de wind.                                                        
Vrede krijgt kans als tussen de volken                                
ruimte ontstaat, vergiffenis wint.     
 

Vrede is oog voor zoekende mensen,                                        
oor voor verdriet, blind voor wat hoort,                                  
hart voor elkaar, wat anderen wensen.                               
Vrede is nooit een vrijblijvend woord.  

 

                                     Vrede is vuur, een laaiend gegeven, 
                                     warmte die groeit, vlam in de nacht. 
                                     Vrede wordt niets als wij het niet leven. 
                                     Woord dat op onze invulling wacht.  

 

Dat in deze Ɵjd in elke dienst en bijeenkomst de vraag om 
vrede klinkt, is duidelijk.  
 
Vreugde             

Heerlijke zonnestra-
len in de eerste 
week van maart: 
het klein hoefblad, 
het speenkruid, de 
madelieven in de 
bermen, de krokus-
sen, die overal 
staan te bloeien. Ik 
vroeg me af of de 
krokus in de Bijbel 

genoemd wordt. Het is niet zo. Wikipedia suggereert gelijke-
nis met de lelie en verwijst naar de aankondiging van de te-
rugkeer naar Jerusalem in Jesaja  35:1: 
 

De woestijn zal zich verheugen,                
de dorre vlakte vrolijk zijn,            
de wildernis zal jubelen en bloeien                                           
welig bloeien als een lelie,                 
jubelen en juichen van vreugde.     
 

Overeenkomst met de lelie lijkt me vergezocht, maar een ui-
ting van vreugde is de krokus zeker wel.  
 
Verleiding 
Op zondag 9 maart hadden we voor het eerst sinds maanden 
geen onverwachte gasten van elders in de dienst. Pastor Jan 
Tol begon zijn preek met de waarde van regels om structuur, 
duidelijkheid en houvast te geven; om aan te geven wat wel 
en niet geoorloofd is in onze maatschappij. De tien geboden, 
die God op de berg Horeb aan Mozes gaf, zijn de leefregels, 
die in duizenden jaren niets aan waarde of aan uitdaging 
hebben verloren. Leefregels, die ons in de praktijk van het  
 

 
 
dagelijks leven zeker af en toe op de proef stellen, als de ver-
leiding groot is om het toch anders te doen. In Lucas 4: 1-13 
lezen we hoe Jezus door de duivel op de proef wordt ge-
steld, nadat hij na de doop in de Jordaan 40 dagen in de 
woestijn had rondgezworven. Drie maal wordt hem grote 

aardse macht aangeboden, 
als hij God maar wil verloo-
chenen. Hoe groot de aan-
trekkingskracht van aardse 
macht is, zien we telkens 
weer in de geschiedenis,. 
Zeker ook wereldwijd in 
deze tijd. Jezus zwicht niet, 
blijft trouw aan de op-
dracht, die hij van God ge-
kregen heeft. In de Bijbel is 
de woestijn vaak de plaats, 
waar we God kunnen vin-
den. Maar we kunnen het 

beeld ook gebruiken voor tijden en situaties in ons leven, 
waarin dat leven ons zwaar en moeilijk valt. Als de dagen 
zich moeizaam aaneen rijgen, als er zorgen zijn om te overle-
ven, letterlijk of figuurlijk. In die woestijn kunnen we God 
vinden. Maar wees je er van bewust, zei Jan, dat de woestijn 
vooral een gebied is, waar je doorheen trekt. Je komt er 
weer uit, vaak gelouterd en als een beter mens. 
 
Mensen, bloemen, collectes en diensten             
Onvermoeibaar en schijnbaar onverslijtbaar blijft Willem 
Bakker de tuin rond de 
kerk onderhouden. Op 
deze foto is hij bezig 
met het snoeien van de 
twee grote struiken, die 
tot boven de dakgoot 
van het vroegere 
schooltje naast de kerk 
uitgegroeid waren. Met 
rond geknipte struiken 
en een lange rij gevulde 
groene bakken aan de 
straat als resultaat.      

 

De bloemen gingen op 
zondag 9 maart mee 
met Anneke Moolen-
schot, voor haar ver-
jaardag.                                                                                             

 

De collecteopbrengsten waren op zondag 9 maart:               
diaconie    € 107,10   
eigen kerk € 120,65                                                    
 

Op zondag 13 april hoopt Bart Stobbelaar voor te gaan,  
op zondag 20 april, eerste Paasdag, Marjan Nijman.  
Op 27 april is er geen koffiebijeenkomst. 
 

Maarten Gast  

Foto: G. Collet 

Foto: M. Gast 

Foto: G. Collet 

Foto: M. Gast 
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Kerkgebouw: “De Vermaning”, Jan Nieuwenhuyzenplein 6, 1135 WV 
Bankr. NL33ABNA0588710911, t.n.v. Stichting Beheer en Exploitatie Vermaning Edam 

Diensten: 10.00 uur, elke eerste en derde zondag van de maand 
Voorzitter: H.A.J.O. Schaap, Molenwerf 5, 1135 GM, tel. 0299-371946, schaapedam@planet.nl 

Koster: Ankie Scheers, tel. 06-19282465, annascheers@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
Over Jezus van Nazareth 
Hij geeft je groeikracht als je verwelkt bent, hij bezielt je, 
geeft je ziel, geeft je geest als je zielloos en bloedeloos 
bent, verward bent en niet meer hoopt op een toekomst. 
Bezieling, opwekken van bezieling, over je tekortkoming, je 
zonde heen, is opwekken van licht sterker dan de duisternis 
in je, is opwekken van trouw groter dan alle kwade trouw. 
Een nieuw verbond in zijn bloed. Zijn bloed als uitnodiging, 
als oproep, zijn bloed als vergeving van mijn tekortkoming. 
Verlossing. Hij is de zoon van God dat betekent vervuld van 
de kracht van God, handelend in de geest van God, geest-
verwant van God, beeld en gelijkenis van God, geboren uit 
God. Mens werd hij genoemd. De mens zoals bedoeld in 
den beginne. De Mensenzoon. 
Pasen: geroepen worden en op weggaan, aangesproken 
worden, in beweging komen. Dat het in je geboren wordt, 

dat het in je opstaat, ook al had je dat niet gedacht, ook al 
had je dat wel gezocht maar niet gevonden. Jij in je wereld 
van pijn en verdriet, van wanhoop in je hart, in de opper-
vlakkigheid van de tijd, in de duisternis van je wereld. 
Pasen vieren is de ongedachte mogelijkheid, is herinnerd 
worden aan de werkelijkheid van God, het pure witte licht. 
Geloof in die stille stem, de zachte kracht, de vriendelijke 
uitnodiging die lichte weg te gaan, weg van de liefde, het 
recht en de waarheid. 
 

Het spoor van de Eeuwige 
Als je met Jezus van Nazareth sterft, eindigt je tekortko-
ming, je zwakheid, de teloorgang van je leven; als je met Je-
zus Christus, de gezalfde opstaat ben je de nieuwe mens! 
 

Hajo Schaap 
 

 
 

Protestantse gemeente Zeevang 
Oudendijk 

 
Op naar Kampen 
Op zondag 9 maart vertrok om 10 uur de bus 
met ruim 40 kerkgangers uit Oosthuizen en 
Berkhout om in Kampen een dienst te houden 
als bijdrage aan het kerkasiel. In een uitspan-
ning aan de waterkant werd een lunch geno-
ten en om 14 uur werd de groep hartelijk wel-
kom geheten in de wijkgemeente Open Hof. 
 
De Paaskaars werd overgedragen aan Hans en 
na het voorstellen en een toelichting geven op 
onze steun, begon de orde van dienst "Wiens 
naaste ben ik"? Veel mooie liederen zijn er ge-
zongen: In de veelheid van geluiden (283), Nie-
mand leeft voor zichzelf, De steppe zal bloeien 
en Ga met God (416) om enkele te noemen. 
 
Clara Slooten van onze schildersclub had voor 
deze eerste zondag van de veertigdagentijd 
een collage gemaakt met als thema “Van wie 
word jij de naaste”. Clara gaf de volgende toelichting: “Het gaat 
hier om het bekende verhaal over de barmhartige Samaritaan. Ik 
heb me beziggehouden met de vraag: wie zou onze naaste kun-
nen worden? Hier in Kampen is de kerkgemeenschap bezig met 
het verlenen van kerkasiel. Een flinke klus om dat lang vol te hou-
den. Ze hebben hulp nodig. Wij zijn nu voor even naasten van 
deze kerkgemeenschap en misschien ook voor het vluchtelingen-
gezin. Je kunt op je pad mensen of zaken tegenkomen waar je 
iets mee gaat doen. Dan word je de naaste.” 

 
Het was een mooie bijeenkomst en een bijzonder mo-
ment toen de Paaskaars werd overgedragen aan de vol-
gende voorganger, zo blijft de Paaskaars branden, 24/7. 
 

Carina Brienen 

Scribaat: IJsselmeerdijk 4, 1474 MX  Oosthuizen, 0299-403894 
Predikant: ds. Hans Reedijk 



In het zomer‑seizoen mooiekado’s te koopin de GroteKerk
Handwerkgroepvan de kerk



Heilige Nicolaaskerk Edam 
Pastorie: Voorhaven 126, 1135BV Edam, tel. 371765  

Kapelaan: Mario Agius, tel. 06-37219218 
Voorzitter: J.B.A. Ruck, tel. 06-46644802 

 Secretaris: N.M. van Straalen, tel.06-50921952 
 Budgetbeheerder: C.G. Veth, tel. 06-46354329 

Bankrekeningnummer NL31 ABNA 0588 7359 73  t.n.v. RK H. Franciscus inz. Edam 
www.rknicolaaskerkedam.nl  e-mail:secretaris@rknicolaaskerkedam.nl 

 
RK Heilige Franciscusparochie  

Voorzitter: C. van der Weijden 
Secretaris: J.M.C. van Leeuwen 
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Wij vragen uw gebed 
Voor onze zieken thuis en in de zieken- en verpleegtehuizen; 
dat zij door Gods Geest gesterkt worden; dat wij hun lijden 
verlichten en draaglijk maken door onze aandacht en op-
recht medeleven.  
 
We bidden voor onze dierbare overledenen 

Catharina Cornelia Molenaar – 
van den Berg (Tiny), echtgenote 
van Jan Molenaar, overleed op 
18 maart 2025, op 93-jarige leef-
tijd. Tiny was een gelovige 
vrouw, sterk betrokken bij de 
kerk. Ondanks het verlies van 
haar man, haar zoon en twee 
kleinzoons, hield ze stand als de 
brug tussen generaties en was ze 

steeds de kracht die haar grote gezin bij elkaar hield. Haar 
moed en veerkracht waren bewonderenswaardig. De uit-
vaart vond plaats vanuit onze kerk, op zaterdag 22 maart. 
Tiny is bijgezet in het familiegraf op de RK begraafplaats. We 
wensen de familie veel sterkte met het verlies. 
 
Parochieinformatieavond 30 april 
Op woensdag 30 april houden we weer de jaarlijkse paro-
chieinformatieavond, waarvoor alle parochianen uitgeno-
digd worden. Aanvang is 19:30 uur in de Ontmoeting. De 
agenda wordt 2 weken van tevoren verspreid via het Nico-
laasnieuws. 
 
Installatie pastoor Fabril 
als deken 
Zondag 16 maart was de in-
stallatieviering van Carlos 
Fabril als pastoor van de RK 
Parochie Maria, Moeder 
van God, en als deken van 
het dekenaat Purmerend 
(Volendam, Ilpendam, 
Monnickendam, Edam). 
Pastoor Fabril is ook pas-
toor van onze kerk in 
Edam, administrator van de 
H. Franciscusparochie van 
Monnickendam, Edam en 
Ilpendam en pastoor van 
de Portugese parochie in 
Amsterdam. 
 

Hoofdcelebrant bij de viering was bisschop Jan Hendriks. 
Concelebranten waren Carlos Fabril zelf, kapelaan Mariusz 
Momot, vice-rector José Manuel Tercero en diakens Marcel 
Kaaijk en Jack Noë. Het Caecilia- en het Pauluskoor onder-
steunden de Eucharistieviering. Zij zongen o.a. het lied van 
dit Jubeljaar/Heilig Jaar: Pelgrims van Hoop. 
 

De vice-voorzitter van het Kerkbestuur, Frank de Wit, las de 
benoemingsbrieven voor. Mgr. Hendriks overhandigde de 
nieuwe pastoor-deken de sleutel van de H. Nicolaaskerk. La-
ter in de Eucharistieviering nam Carlos Fabril de volgende 
pastoorsattributen van Mgr. Hendriks aan via doopouders 
(attributen bij het Doopsel), een vormeling (chrisma), com-
municanten (missaal, kelk en pateen), een koster (sleutel 
van het tabernakel), een lectrice (het evangelieboek), een 
acoliet (paarse biechtstola), een getrouwd stel (witte stola), 
en een vrijwilliger die zieken bezoekt (olie van de zieken). Na 
de mooie Heilige Mis feliciteerden velen de nieuwe pastoor-
deken; voor ieder was koffie/thee en een smakelijke versna-
pering. Pastoor-deken Carlos Fabril sprak een dankwoord en 
hij vroeg allen voor hem te bidden. 

Greetje Snoek 
Jongeren 
De viering in Purmerend trok ook de aandacht van het 
Noord-Hollands Dagblad. In een bijna paginagroot artikel 
merkte de journalist op dat er opvallend veel jongeren in de 
kerk aanwezig waren. We kunnen dat ook in onze kerk mer-
ken. Het aantal jonge mensen dat belangstelling heeft voor 
het katholieke geloof neemt toe. Dat geeft hoop voor de 
toekomst. 
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Nieuws van RK Zangkoor Sint Caecilia 
We zijn druk bezig met het instuderen van nieuwe muziek, 
maar verder hebben we niet zoveel nieuws te melden. 
Daarom leek het een goed idee om deze keer onze nieuwe 
organist voor te stellen: Luca Morgante. Hij is geboren in 
Toronto, Canada en leerde muziek van zowel zijn moeder als 
grootmoeder, die hem allebei regelmatig meenamen naar 
concerten en kerkdiensten. Op 22-jarige leeftijd heeft hij zijn 
liefde voor muziek behouden en geniet hij er enorm van om 
muziek te maken, of hij nu zingt, piano speelt of orgel speelt. 
 

Luca vertelt: 
Ik ben een Associate van 
het Royal Conservatory of 
Toronto, Canada en een 
voormalig orgelstudent 
aan de Universiteit van Ox-
ford. Momenteel studeer 
ik aan het Conservatorium 
van Amsterdam. Als zan-
ger en klassiek pianist heb 
ik beurzen gekregen om te 
studeren aan veel gere-
nommeerde instituten, 
met name de Eastman 
School of Music, Eton Col-
lege, The Royal School of 
Church Music, Steinhardt 
(NYU) en The Metropoli-
tan Opera Guild. Als ac-
tieve solist en samenwer-
kende muzikant trad ik op 
met gerenommeerde mu-
zikanten zoals Dame 
Emma Kirkby en wijlen Sir 

Steven Cleobury. Ik heb het door critici geprezen ensemble 
Stile Antico (VK) begeleid. Ik woon nu in Amsterdam en ik 
begeleid het koor tijdens verschillende diensten en concer-
ten. 
Ik houd erg van lezen en leren over geschiedenis, maar ook 
van fietsen en het verkennen en genieten van het Neder-
landse platteland (vooral op zonnige dagen!). Het is één van 
mijn favoriete momenten van de week als ik de drukke stad 
verlaat en naar Edam ga om met het St. Caecilia-koor te spe-
len. 

Dineke Burghouts 
MOV-nieuws 
We doen mee aan de landelijke Vastenactie, maar we heb-
ben dit jaar geen eigen doel. De tweede collectes bij de 
Paasdagen en de verkoop van de MOV-tafel in de kerk zijn 
bestemd voor de Vastenactie. Ook zal er op 2e Paasdag weer 
een bingo zijn in de Ontmoeting. 
 
Nieuws namens de PCI: Gezellige middagen 
Straks huppelen de lammetjes weer door de wei en kunnen 
we genieten van het nieuwe leven om ons heen. Waar u ook 
van kunt genieten zijn de gezellige middagen in de Burghwall 
waarvoor de PCI u van harte uitnodigt. U bent welkom van 
14.00 – 16.30 uur op de woensdagmiddagen 2 en 16 april. U 
kunt onder het genot van een kopje thee/koffie /drankje/ 
hapje gezellig bij praten of een spelletje doen en/of een 

kaartje leggen. We hopen u op deze middagen te mogen 
verwelkomen. Tot dan! De PCI  wenst u alvast een Zalig Pa-
sen. 

Nel en Marian  
Nieuws van het KVG: Verrassingsdag 
Het is bijna zover. Op dinsdagmiddag 29 april 2025 is het de 
verrassingsdag. Omdat het een verrassingsdag is kan er nog 
niets over gezegd worden. Eén dingetje echter wel, dat het 
in de Ontmoeting is om 14.00 uur, en.....dat u zich hier voor 
moet opgeven. Leden en donateurs ontvangen hiervoor 
ruim op tijd de bericht van ons. We gaan er allemaal van ge-
nieten. Tot ziens. 

Het KVG-bestuur: Betsy, Jos, Els, Carin en Ellen 

 
Nieuws voor Jeugd en Gezin 
Eerste Heilige Communie 
De drie communicanten Daniël Grochowski, Thomas Tol en 
Raaf Visser zijn vanaf 12 februari enthousiast bezig met de 
lessen, gegeven door Kapelaan Mario en Greetje. Op de foto 
verbranden zij op 4 maart samen met de kapelaan de oude 
gezegende palmtakken, voor de as van het askruisje op As-
woensdag 5 maart. 
Heilig Vormsel 
De vier vormelingen, Aeryn de Beijer, Flint van den Berg en 
Norah en Tymen Visser hebben vanaf 9 februari ook al veel 
lessen ontvangen van Kapelaan Mario. 
Palmpaasstokken maken op zaterdag 5 april van 14-16 uur 
in De Ontmoeting 
Ieder kind is welkom. Fijn als zij hierbij worden geholpen 
door (groot)ouders, jongeren en anderen. Opgave bij Ju-
dith: jjamade@kpnplanet.nl. 
Familieviering Palmpasen zondag 13 april om 10 uur 
Wij vieren de Intocht van de Heer in Jeruzalem. De kinderen 
mogen met hun palmpaasstokken door de kerk lopen. Het 
Nicolaaskoor o.l.v. Koos Klok zingt. 
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Familieviering 2e Paasdag 
Op maandag 21 april is er een familieviering om 10.00 uur, 
daarna is er een gezellige paasbrunch. Wij vieren Pasen: Je-
zus staat op uit de dood. Hij is sterker dan het kwaad. Hij 
leeft! Elke zondag is een soort Paasviering: wij ontvangen de 
levende Jezus in de Heilige Hostie. Voor beide familievierin-
gen zoeken wij kinderen/jongeren die willen lezen, boekjes 
uitdelen, gaven aanbrengen, collecteren. 
Opgave: jjamade@kpnplanet.nl. 

Groetjes van de Familievieringenwerkgroep  
 
Interview met een jon-
gere uit Edam 
Gabriel uit Edam, een am-
bitieuze 19-jarige, staat 
bijna aan het einde van 
zijn opleiding tot ICT-ex-
pert in cyber security in 
Hilversum. Na het afron-
den van deze opleiding 
heeft hij plannen om ver-
der te studeren. Gabriel is 
een trouwe bezoeker van 
de Koptisch Orthodoxe 
Kerk in Amsterdam-
Noord, waar de priester 
diensten leidt in het Koptisch, een taal die teruggaat tot de 
tijd van de farao’s. Daarnaast bezoekt hij af en toe ook de RK 
H. Nicolaaskerk in Edam. In zijn jeugd ging hij met zijn familie 
naar de Syrisch Orthodoxe Kerk, waar Aramees wordt gesp-
roken, de taal die Jezus sprak. Op zijn 16e begon Gabriel se-
rieus de Bijbel te lezen, wat een diepgaande invloed op hem 
heeft gehad. 
Toen Gabriel 11 jaar was, was hij de jongste deelnemer aan 
het tienerkamp Break Out in het Heiligdom Onze Lieve 
Vrouw ter Nood, georganiseerd door de Blauwe Zusters. Dit 
kamp maakte zo’n indruk op hem dat hij er daarna bijna elk 
jaar naartoe ging. Sinds vorig jaar is Gabriel zelf actief als be-
geleider en logistiek medewerker tijdens het kamp. Eén van 
Gabriels dromen is om ooit Jeruzalem te bezoeken, de stad 
die zo’n centrale rol speelt in zijn geloof. Zijn advies aan jon-
geren is duidelijk: “Als je ooit overweegt om je christelijk ge-
loof los te laten, verdiep je dan eerst eens goed in wat je ge-
loof inhoudt. Dan zul je ontdekken hoe waardevol en mooi 
het christelijk geloof werkelijk is.” Gabriel is een inspirerend 
voorbeeld van iemand die zijn geloof serieus neemt en ande-
ren wil helpen om hun eigen geloof te versterken. 

Greetje Snoek 
WE VIEREN EUCHARISTIE - 2 
Ons hele lichaam doet mee 
Wanneer u zou deelnemen aan een Eucharistie, dan ziet u 
mensen staan, dan weer knielen, gaan zitten, even buigen. U 
hoort mensen bidden en zingen. Ze geven elkaar een hand. 
Er wordt gekust. In sommige charismatische kerken zwaaien 
ze tijdens een lied met hun handen. Het lichaam doet dus 
mee. Waarom doen ze dat? Wat is daarvan de betekenis? 
 
Staan 
Staan doen we uit eerbied. In de katholieke kerk staan de 
gelovigen in het begin meestal tot het openingsgebed, 

tijdens het voorlezen van het Evangelie, als ze hun geloof be-
lijden en aan het begin van het Grote Dankgebed, de prefa-
tie. Vaak ook bij het bidden van het Onze Vader en op het 
einde van de viering bij het ontvangen van de Zegen. 
Zitten 
Zitten doen we grotendeels tijdens de Dienst van het 
Woord. We luisteren naar de Eerste en Tweede Lezing, we 
zingen de tussenzang of antwoordpsalm, we zitten te luiste-
ren naar de overweging of uitleg van de Bijbellezingen. 
Knielen 
Knielen maakt ons kleiner. Het is een teken van nederigheid. 
We erkennen daarmee de grootheid van God. We knielen in 
de Eucharistie tijdens de voorbeden, het Grote Dankgebed 
en rond Communie. 
Kussen 
De eredienst kent ook genegenheid, tedere liefde. Het al-
taar, de heilige tafel waarop Gods liefde wordt gevierd, 
wordt aan het begin en het einde van de viering ook gekust 
door de priester en diaken. Ook wordt het Evangelieboek ge-
kust als eruit gelezen is. Het zijn eigenlijk Gods liefdesbrie-
ven. Na het Onze Vader wordt er in de dienst ook een vre-
deswens gegeven. De aanwezigen geven elkaar een hand en 
zeggen tegen elkaar: ‘de vrede van Christus’. 
Zingen 
Naast spreken wordt er ook gezongen, liederen met liturgi-
sche teksten en psalmen, gezangen uit de Bijbel. Van zingen 
word je blij. Zingen schept verbondenheid. 
Ruiken 
In een viering valt er soms ook iets te ruiken, wierook; een 
boomhars uit het Midden-Oosten. De wierook verwijst naar 
onze gebeden die omhoogstijgen. Het gebruik van wierook is 
een eeuwenoud geuroffer voor God, een eerbetoon. 
Alles doet mee 
Zo doet in een Eucharistie ook ons lichaam mee; staan, zit-
ten, knielen, luisteren, kijken, ruiken, kussen. 

Wordt vervolgd 
Verjaardagen van onze senioren in april 
 

03-04 Dhr. J.L.A. Dijkgraaf, Claes Teenxstr. 25 
04-04 Dhr. J.A.A. Boots, Zeedijk 1 
04-04 Mw H.M.T.M. Brederode-van Elck, Noordervesting 2 
05-04 Dhr P.A. van Boven, Jan Schriverstraat 17 
05-04 Mw L.H.W. Dol – Driessen, Coen de Koninglaan 6 
06-04 Mw C.H.M. Mol-Tol, Voorhaven 62 
06-04 Mw M.L.T. Stavenuiter, Voorhaven 5 
06-04 Dhr J. Giphart, Voorhaven 158 l 
08-04 Mw M.L.C. Hoijtink – Olivero, Claes Teenxstraat 27 
09-04 Mw T.Timmermans – Plugboer, Langemeerstr. 23 d 
09-04 Mw J.F. Mostert – Burghouts, Beemsterstraat 27 
11-04 Dhr P.L.  Tolenaar, Voorhaven 84 
13-04 Mw F.M. Grootendorst – Huisink, Jonkerlaantje 49 
13-04 Mw G.C.O. Mul-Melein, Jacob Peteysstraat 4 
18-04 Dhr A. de Ruijter, Spuistraat 29 
20-04 Dhr. P. Huiberts, Westervesting 30 
20-04 Dhr L.P.C. Smits, J Matijsen Osterlinghstr. 34 
27-04 Mw R.A. Reuzenaar – Terpstra, Grote Kerkstraat 22 
28-04 Dhr G.H. Rossenaar, Roelof Bootstraat 72 
29-04 Mw V.A.M. Broers, Roelof Bootstraat 9 
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Zuidpolderzeedijk 3
1135 RC Edam
0299-321949
elly.tump@wxs.nl
www.ellytump.nl
NWP-reg.nr 1474

“Calendula officinalis”

Praktijk voor:

Klassieke Homeopathie

Fytotherapie

Irisdiagnostiek
Bach-bloesemtherapie

Voedingsleer

Dr.Schüsslers
celzouttherapie

Natuurgeneeskunde

Consult volgens afspraak

Adverteren
in het 

Venster?

Bel 362984

Alida Gorter

`T SNOEPWINKELTJE

Chocolaterie

Spui 4

1135 BA Edam

Tel. 0299-371389

- Martinez Bonbons

- Vele soorten handgemaakte 

   chocolade

- Suikervrije bonbons en drop

- Marsepein

- Nougat

- Traktaties voor op school

tel: 371280 of 372036

We zijn alweer druk bezig 
voor de jaarlijkse kerstmarkt. 
Naast de beroemde sokken 
zijn er weer  bijzondere 
truitjes/vestjes/jurkjes, 
poppenkleertjes, dassen, 
mutsen en handschoenen, enz. 

De handwerkclub van de kerkgemeente 

-   Buitenschoolse opvang   -      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bij Buitenschoolse Opvang Majest 

vermaken wij, kinderen ons opperbest 
 

Majest is altijd open van 07:30 tot 18:30 uur 
ook tijdens de vakanties *  

Wij bieden: 
een gezellige omgeving 

een warme maaltijd 
vast gekwalificeerd personeel 

voorschoolse opvang (07:30-08:45) 
opvang mogelijk ook alleen tijdens 

vakanties/studiedagen 
laagste uurtarief EUR 6,18 p/uur 
leuke uitstapjes tijdens vakanties 

huiswerkbegeleiding 
 
 

Bel voor info 0299-31 64 78//06-41916359 of mail naar 
info@bsomajest.nl  Nog beter: kom even kijken. 

 
Adres: Achterhaven 87a in Edam 

Oosterom 1 in Volendam (de Blokwhere school) 
 

*uitgezonderd de week van kerst en oud en nieuw 
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Jeugdpagina 
 
Deze pagina is voor de kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken bin-
nen Edam-Volendam. Hier worden kalenders geplaatst met activiteiten georganiseerd 
door de kerken in Edam voor iedereen tussen de 0 en 18 in de betreffende maand.  
Verder plaatsen we hier puzzels, weetjes en kleurplaten, zodat er ook een pagina is  
speciaal voor de jeugd. 
 
Kalender 
za  5 april 14 - 16 uur Palmpaasstokken maken in de Ontmoeting 
zo 13 april 10 uur Palmpasen familieviering RK H Nicolaaskerk 
vr 18 april 14.30 uur Goede Vrijdag Kruisweg bidden 
ma 21 april 10 uur Tweede Paasdag familieviering, met aansluitend Paasbrunch voor alle kinderen, (groot)ouders en alle an-
deren in de Ontmoeting 
 
Vastentijd  
Voor de katholieken betekent vasten doorgaans: sober 
eten, geen vlees op vrijdag en Aswoensdag, geen tussen-
doortjes, geen alcohol, geen snoep en minder eten dan 
wat je normaal gebruikt. 
In de Vastentijd (Veertigdagentijd) leven we samen toe 
naar Pasen, het grootste en belangrijkste feest van het 
Christendom. Wij vieren dan dat Jezus na zijn kruisiging 
op de derde dag opstond uit de dood. Dit gebeurde op 
de eerste Paasdag, en sindsdien is Pasen een belangrijke 
feestdag voor christenen, maar ook veel niet-gelovigen 
vieren het feest mee.  
Vasten heeft alles met geloven in God te maken. In 
plaats van tijd en aandacht besteden aan maaltijden, 
geef je deze tijd en aandacht aan God. Je kunt vasten 
van één maaltijd, voor een dag, meerdere dagen of zelfs 
weken. 
Jezus heeft in zijn leven regelmatig gevast. Veertig da-
gen en nachten lang was hij in een woestijn en at hij 
niks. Dit deed Hij in voorbereiding op z'n opdracht om 
drie jaar lang rond te trekken en over God te vertellen. 
Daarom vasten Christenen ook. De vrijdag is hiervoor 
een goede dag, omdat dit de dag is waarop Jezus stierf.  
De Vastentijd (veertigdagentijd) ziet er in deze tijd wel 
iets anders uit dan vroeger. De tijd tussen Aswoensdag 
en Goede Vrijdag is bedoeld als een periode van reflec-
tie/bezinning en om je voor te bereiden op het grote 
feest van Pasen. Vroeger stopten de mensen voor een 
bepaalde periode met eten en/of drinken als zij gingen 
vasten, of zij aten minder dan normaal. Tegenwoordig is 
het allemaal niet meer zo streng, maar kun je nog steeds 
vasten door ruimte te maken voor goede dingen. Je kunt 
bijvoorbeeld de vrijdagen kiezen om bepaalde dingen 
niet of minder te doen, zoals bijvoorbeeld: Geen snoep 
of chips eten, geen games spelen/ Netflix kijken of geen 
sociale media gebruiken. Op deze manier maak je 
ruimte voor Jezus en kun je die tijd besteden om aan 
Hem te denken. Ga jij de uitdaging aan en ben jij ook in 
staat om één of meerdere dagen te vasten? 
 
 

 
Wist je dat? 
Waarom eten veel katholieken op vrijdag vis? 
Vasten betekende vroeger weinig of niet eten en ook 
geen vlees eten. Maar als je moest werken mocht je in 
plaats van vlees wel vis eten. Vis was geen vlees en de vis 
is het symbool voor Jezus (Vis betekent in het Grieks 
‘Ichtus’). 

Kleur jij deze Paashaas en zijn eieren mooi in? Hoeveel 
eieren heeft hij in zijn mandje? 
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger    Bijzonderheid  
6 april  10.00 uur  Wim Grimme, organist Ger van Wattingen 
17 april  19.30 uur  Wim Grimme    Avondmaal 
20 april  10.00 uu r Jolan Gaaikema    Pasen 
 
Protestantse Gemeente Edam en Volendam (De Swaen, Voorhaven 135; Grote Kerk, Grote Kerkstr. 57; Stolphoevekerk, Burg. 
Kolfschotenplein 1) 
 

Datum  Tijd  Voorganger Bijzonderheid     Gebouw 
6 april  10.00 uur  ds. C. Kremer       De Swaen 
13 april  10.00 uur  ds. C. Kremer Palmpasen     De Swaen 
14/15 april 19.15 uur  ds. C. Kremer Vespers m.m.v. de Nicolaascantorij   De Swaen 
16 april  19.15 uur  ds. C. Kremer Oecumenische vespers m.m.v. de Nicolaascantorij,  

vanaf 18.30 uur brood en soep   De Swaen 
17 april  19.15 uur  ds. C. Kremer Witte Donderdag, viering Maaltijd van de Heer   De Swaen 
18 april  19.15 uur  ds. C. Kremer Goede Vrijdag     De Swaen 
19 april  19.15 uur  ds. C. Kremer Stille Zaterdag     De Swaen 
20 april    9.00 uur    Paasontbijt in het koor van de Grote Kerk 
  10.00 uur  ds. C. Kremer Paasmorgen m.m.v. het koperkwartet   Grote Kerk 
27 april 10.00 uur  ds. H. Blom (Almere)        De Swaen 
 
13 april  11.00 uur  Bart Stobbelaar               Stolphoevekerk 
20 april  11.00 uur  Marjan Nijman, Pasen              Stolphoevekerk 
 
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger Bijzonderheid  
2 april  19:15 uur  M. Agius  Oecumenische Vespers 
6 april  10:00 uur    Parochieviering Ilpendam 
13 april  10.00 uur  J.M. Tercero Palmzondag, familieviering, m.m.v. Nicolaaskoor 
17 april  19:00 uur  J.M. Tercero Witte Donderdagviering 
18 april  14:30 uur  J.M. Tercero Goede Vrijdagviering, kruisweg 
19 april  21:00 uur  J.M. Tercero Paaswake, m.m.v. Nicolaaskoor 
20 april  10:00 uur  J.M. Tercero Hoogfeest van Pasen, m.m.v. St. Caecilia 
21 april  10:00 uur  J.M. Tercero Viering 2e Paasdag, familieviering 
27 april  10:00 uur  G. Rizzo  Eucharistieviering 
Ook is er elke dinsdagochtend om 9 uur en elke donderdag- en vrijdagavond om 19:00 uur een korte doordeweekse H. Mis, op 
vrijdag 4 en 11 april voorafgegaan door een Kruisweg. 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Locatie  Bijzonderheid   
6 april  10.00 uur  K. van Lenten  Ursem 
13 april  10.00 uur  ds. H. Reedijk  Oudendijk Palmzondag 

 17 april  19.30 uur  ds. H. Reedijk  Avenhorn Witte Donderdag, Avondmaal 
18 april  19.30 uur  ds. H. Reedijk  Ursem  Goede Vrijdag 
20 april    9.00 uur     Beets  Paasontbijt 
  10.00 uur  ds. H. Reedijk  Beets  Eerste Paasdag 
27 april  10.00 uur  ds. H. Haandrikman Ursem 
Alle diensten gezamenlijk met PG Koggenland 
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