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In dit nummer 
 
Het uitspreken van goede 
voornemens bij het begin 
van een nieuw jaar is een 
goede gewoonte. Soms 
wordt er wel eens 
meewarig naar gekeken, 
omdat veel goede 
voornemens na een paar 
weken alweer stranden, 
maar op zich is er niks mis 
mee. Ook de kerken 
hebben goede voornemens 
en het meest opvallende is 
wel de aankondiging van 
het heilig jaar door paus 
Franciscus. Met het openen 
van de heilige deur wordt 
symbolisch uitdrukking  
gegeven aan de wens om 
schoon schip te maken en 
opnieuw te beginnen. In 
2024 heeft de Rooms-
Katholieke kerk alle 
parochianen in de gelegenheid gesteld om hun visie op de toekomst uit te 
spreken. Deze zogenaamde “synodale consultatie” is ook in Edam 
gehouden en het verslag is aangeboden aan de bisschoppen die het 
hebben meegenomen naar Rome. In een conferentie van 3 weken zijn alle 
goede voornemens besproken. Op 26 oktober 2024 werd een eerste versie 
van het slotdocument bekend, maar hier is nog geen gevolg aan gegeven. 
We zien met belangstelling uit naar de “wind van verandering”. 
 

De Kerkgemeente heeft al in januari een goed voornemen in de praktijk 
gebracht. Onder de titel “Een gebroken wereld heel maken” organiseerde 
de Kerkgemeente een thema-avond over het boek van Jonathan Sacks met 
deze titel. 
 

Een “nieuw begin” geldt ook voor de Raad van Kerken. Er is namelijk een 
nieuwe voorzitter, Truus de Boer, die concreet werk wil maken van de 
lokale oecumene, o.a. door de bespreking van een notitie opgesteld door 
de Beraadsgroep Geloof en Kerkelijke Gemeenschap van de landelijke RvK. 
Meer hierover leest u op de RvK-pagina van dit Venster. 
 

Ook het Venster maakt een goed voornemen: met hernieuwde moed u in 
het komende jaar voorzien van nog betere informatie over alles wat er 
speelt in onze geloofsgemeenschappen. 
 

Nico van Straalen 

Colofon 
 
Hoofdredacteur: Nico M. van Straalen, 
redactie.venster@gmail.com 
Redactie: Ed Broeze (voorzitter), Nico van 
Straalen, Arie van Ginkel, Maarten Gast, Ab 
Visscher 
 
Correspondenten: Marika Fraenkel, Wij-
nanda Hamstra, José Hermanides, Frans Ko-
ning 
 
Vormgeving en fotografie: Arie van Ginkel, 
Henk Goede 
 
Advertenties: Alida Gorter, 0299-362984, 
jural.gorter@quicknet.nl 
 
Contactpersonen kerken 
Raad van Kerken: Henri Kalk, rvkedamvo-

lendam@gmail.com, Kapsteeg 5, 
1135 WR  Edam, 0299- 371297 

Protestantse Gemeente Edam en Volen-
dam: Ria van Saarloos, 
m.van.saarloos@quicknet.nl, 
Grote Kerkstraat 37, 1135 BC 
Edam 

Doopsgezinde Gemeente: H.A.J.O. 
Schaap, schaapedam@planet.nl, 
Molenwerf 5, 1135 GM Edam, 
0299-371946 

RK Kerk Edam: Ria Ruck-Martens, ria.mar-
tens1965@gmail.com, Jac. Tonis-
senstraat 8, 1135 JB Edam, 0299-
369949 

Protestantse Gemeente Zeevang Ouden-
dijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX 
Oosthuizen, info@pknzo.nl 

 
Adreswijzigingen en bezorging 
Jan Lemsom, jn.lemsom@quicknet.nl  
 
Verspreiding  
Familie Kok (Edam) 0299-371916 
Jan Ettema (Edam) 0299-366694 
Hein Koning (Volendam) 06-53384737 
 
Drukwerk 
NIVO  Oplage: 1300 
 
Voor adressen van de verschillende ker-
ken: zie de pagina’s van de betreffende ge-
meente of parochie verderop in dit blad. 
 
Penningmeester 
Jacco Huber jaccohuber@yahoo.com 
Bankrekening NL76RABO0385631499 
 
Kopij voor het volgende Venster kunt u in-
leveren vóór donderdag 18 februari 2025. 
Het volgende Venster verschijnt in de week 
van 1 maart 2025. 

Bij de omslag: Hier klonk de zang van engelen in den hoge. Foto Arie van Ginkel 

Distributie 
Het Venster zat dringend verlegen om mensen die willen bijdragen 
aan de distributie. Op onze oproep in het vorige nummer hebben 
vijf mensen gereageerd. Het is mooi te zien dat het Venster zo’n 
groot draagvlak heeft. Dat er direct hulp geboden werd is een be-
langrijk stimulans voor de redactie. Ook als er nog mensen willen 
aanschuiven bij de redactie zijn ze van harte welkom. 
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Verbeelde kyriëgebeden 
 
In de afgelopen adventtijd is de gezamenljke schildersgroep van de PG Zeevang en PG 
Koggenland weer actief geweest. De schilderijen in de vieringen van advent en kerst 
waren van teksten voorzien, gevolgd door het gezongen ‘Heer, ontferm U’ en opgenomen 
in de liturgie als verbeelde kyrie-gebeden. Het Venster presenteert hier deze kunstwerken, 
voorzien van toelichtende teksten door Hans Reedijk. 
 

 
Bulderende branding 
Het schilderij van Bep van Doornum (boven) laat een 
gedeeltelijk verduisterde zon zien. Een menigte van 
mensen straalt met uitgestoken armen en handen hun 
hartstochtelijk verlangen als een gouden gloed naar de 
hemel uit. Maar reikt zo’n verlangen soms niet verder 
dan een grijze wolk waar het in oplost? Het is vaak 
hopen tegen beter weten in. Is dat herkenbaar? Maar 
nochthans erop vertrouwend dat achter de wolken de 
zon schijnt. Daarom zingen we: ‘Heer, ontferm U’. 
 
Let op de vijgenboom 
De donkere wolken in het schilderij van Corrie van Ark 
hebben plaatsgemaakt voor een gestalte uit licht die 
wijst op de vijgenboom (rechts). Haar bladeren zijn al 
uitgelopen omdat het lente is. Het ís al begonnen, 
merk je het niet? Vroege vijgen liggen al rijp voor de 
oogst. Het licht heeft de donker naar de achtergrond 
gedrongen. Er is hoop dat de zomer komt. Het licht is 
aan de winnende hand. Langzaam maar zeker, wordt 
de duisternis naar de zijlijn verbannen. Daarom zingen 
we: ‘Heer, ontferm U’.  
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Bijl aan de Wortel 
Na de Tweede Wereldoorlog zijn er nog nooit zoveel crises 
gaande als vandaag de dag. Stikstofcrisis - wooncrisis - 
klimaatcrisis - toeslagenaffaire - Groninger gas-affaire - 
bestuurscrisis. En toch weer 130 km/uur willen gaan rijden? 
Waar zijn we met z’n allen naar onderweg? Op tijd stilstaan, 
brengt ons verder. De boom die Ada van der Roest heeft 
geschilderd (onder), toont nog wel haar groene bladeren. 
Maar een eerste kale tak laat zich zien. De bijl ligt al aan de 
wortel. Daarom zingen we: ‘Heer, ontferm U’.  

Maak recht je paden 
Op de landkaart van je leven heeft Lydeke Vroom de rechte 
en de kromme wegen geschilderd (links). Dat bolletje in het 
midden van het schilderij, Ja dat ben jij van bovenaf gezien. 
Zelden verloopt het leven van een mens langs rechte wegen. 
We meanderen en we schipperen wat af in ons leven en met 
elkaar. Gelukkig nemen de meesten van ons zich nog wel 
hun rechte wegen voor. In de hoop op vredesduiven en 
bloemen onder het alziend oog van de eeuwige. Daarom 
zingen we: ‘Heer, ontferm U’.  

 
Geen plaats in de herberg 
Als je het kerstfeest ontdoet van alle 
romantiek waarmee we het graag optuigen 
(dus alle ballen en alle slingers verwijder-
en), dan verbeeldt het schilderij van Dirk 
van Ark een doodsbange vader, een 
kwetsbare zwangere op een ezeltje 
(boven), beiden op de vlucht voor een 
tirannieke koning die alle pasgeboren 
kindertjes wil laten doden. En niet alleen 
een verhaal van toen. Is God dan niet 
machtiger dan de goedheid van mensen? 
Wie van ons maakt het verschil? Jij, ik? 
Daarom bidden we: ‘Heer, ontferm U’.  

Teksten: ds. Hans Reedijk 
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Hier stokt het hanige heilige woord 
 
Mijn vroegere buurman in Bloemendaal had me uitgenodigd de prijsuitreiking van een 
landelijke uitnodiging tot het schrijven van een “zinvol gedicht”, een poëziewedstrijd dus, 
bij te wonen. Hij was een van de drie genomineerden. Tijdens die bijeenkomst in de Oude 
Kerk in Soest werd tevens het eerste exemplaar van het boek met bovenstaande, intrige-
rende naam uitgereikt. Ik kocht het en kwam in een bijzondere wereld terecht. 
 
De schrijvers 
Hoe ik dit boek moet typeren, 
weet ik eigenlijk niet. De onder-
titel “tien millennium-dichters 
over een zinvol leven” geeft een 
eerste aanwijzing. Het is ge-
schreven door Martien E. Brink-
man (l) en Pieterjan Mellegers 
(r). Brinkman, emeritus-hoogle-
raar theologie aan de Vrije Uni-
versiteit, is in het bijzonder geïn-
teresseerd in de rol van religie 
op privé en publiek terrein. Hij 
publiceerde vele boeken over 
westerse en niet-westerse, 
christelijke geloofsvormen, na 
zijn emeritaat ook over poëzie. 
Mellegers was leraar Engels in 
Goes en literatuurrecensent bij 
het Utrechts Nieuwsblad. Hij pu-
bliceerde vijf dichtbundels. 
In dit boek bespreken zij samen 
de rol van religie of religiositeit 
in het werk van tien dichters uit 
het Nederlands taalgebied. Zij 
doen dit in het werk van heden-
daagse dichters, die woorden de 
zin van het leven wijden. Die het 
loslaten van het geloof van hun 
ouders eerder als een leegte 
dan als een bevrijding ervaren, 
een leegte, die ze proberen te 
vullen. De schrijvers wijzen op 
woorden en zinnen in de gedich-
ten, die een relatie hebben, of 
zouden kunnen hebben, met 
teksten uit de Bijbel of de Koran. 
Soms is die duidelijk, soms een 
vermoeden. Ze proberen dit op 
een behoedzame wijze te doen 
omdat zij als lezers van de ge-
dichten die relatie menen te 
zien. 
 
De dichters 
Op het hier weergegeven deel 
van het kaft van het boek ziet u 
de namen van de tien dichters. 

Met hun uiteenlopende 
achtergrond brengen ze een 
breed cultuurgebied in. Babs 
Gons, die van een Afro-
Amerikaanse vader, Mustafa 
Sitou, die van zijn geboorteland 
Marokko, Ellen Deckwitz, die 
van haar Indische grootouders. 
Alfred Schaffer, die van zijn 
Arubaanse moeder en zijn leven 
in Zuid-Afrika, Rodaan Al Galidi 
is geboren in Zuid-Irak, Maud va 
nHauwaert is een Vlaamse. 
Vrijwel allen hebbenprijzen 
gewonnen, zijn stadsdichter, 
dan wel dichter des vaderlands 
geweest. 
 
De titel 
De titel is ontleend aan het 
gedicht “Tempel”, dat Mustafa 
Stitou schreef bij het 90-jarig 
bestaan van de Openbare 
Bibliotheek van Amsterdam in 
2009, waarin hij schrijft: “hier 
beschrijft het brein het brein, 
hier stokt het hanige heilige 
woord”. Je kunt de titel 
opvatten als het ophouden van 
de dominantie van de 
mannelijke schrijvers, maar ook 
als het einde van het eenzijdig 
uitleggen en verkondigingen van 
Bijbel en Koran door mannen. 
Ook dat Stitou, van wie ik in het 
Venster van november 2022 de 
bundel “Waar is het Lam” heb 
besproken, beide bedoeld heeft 
te zeggen. 
 
Het boek 
Dit boek is geen boek om (in één 
ruk) uit te lezen, het is een boek 
om in te lezen en te ervaren wat 
je tegenkomt. Ik geef een aantal 
voorbeelden, die mij troffen. 
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Lucas Maria 
Rijneveld is 
geboren als 
meisje, maar 
was liever 
jongen. Niet 
eenvoudig in zijn 
streng-christelijk 
ouderlijk huis: 

 

Ze zullen het je kwalijk nemen, deze jammerdaad. 
Dat geklooi met het stof der aarde, met de rib terug in 
Adams lichaam willen plaatsen, het verlangen 
om Adam te worden, de zondeval in je gewrichten. 
 

De ongeneeslijk 
zieke Lieke 
Marsman op 
zoek naar 
bemoediging: 
 
 
 
 
 
 

Ik vroeg God of het oké is dat ik melodramatisch ben 
en ze zei ja 
Ik vroeg haar of het oké is dat ik klein ben 
en ze zei zeker weten 
Ik vroeg haar of ik nagellak kon dragen of geen nagellak 
en ze zei schatje, zo noemt ze me soms 
ze zei je kan precies doen wat je wil 
 
Toen ik dit de eerste keer las: eerst verontwaardiging, 
toen een glimlach, daarna bewondering. 

 
Mark Boog, 
soms een 
nieuwe 
Prediker 
genoemd, 
worstelt met 
zin en 
zinloosheid: 
 
 

 
Het staat op een tafeltje, 
in de woonkamer in de hoek: 
een Groot Vertrouwen In De Zinloosheid Aller Dingen 
De zinloosheid staat als een kerk 
om me heen. Natuurlijk niemand 
op de kansel, of misschien een 
wereld, generatie, of wat dan ook. 
 
Maar hij schrijft ook: Mij, schaap, overkomt niets dan wat 
de herder wil. 
 
 

Ester Naomi Perquin 
Wellicht het meest 
bekend vanuit de jaren, 
waarin ze Dichter des 
Vaderlands was, noemt 
God regelmatig in haar 
gedichten. 
 
 
 
 
God, zegt men, woont overal. In ieder 
openbaar toilet, in elke varkensstal, 
in nauwe stegen, buitenwijken, 
pleinen vol cafés, waar men zichzelf 
vervloekt, verdrinkt, verdooft. 
 In elk gebed, dat spottend klinkt 
in elke vezel ongeloof. 
 
De regel “God zwijgt, zoals gewoon, in alle talen”  uit haar 
gedicht “Belijdenis” gaat niet meer uit mijn hoofd. Hij doet 
me denken aan de regel “Het antwoord zal een echo zijn” 
van Ilya Kaminsky (Venster febrari 2024). 
 
De poezie van Babs 
Gons is strijdbaar. Het 
slavernij-verleden van 
haar familie draagt ze 
mee. Bij haar speelt 
de spiritualiteit op de 
achtergrond. In een 
interview zei ze eens: 
“Ik heb een tijdje op 
de crèche van de 
Zevende-
dagsadventisten 
gezeten. Maar toen mijn moeder dat ontdekte, haalde ze 
me er snel af. Ik had wel liefde voor Bijbelverhalen en 
keek, als niemand thuis was, naar de EO. Op de begrafenis 
van mijn opa zong een gospelkoor hem naar huis: The 
celebration of the homecoming.”  Bij die traditie voelt 
Gons zich thuis. 
 
De andere vijf dichters doe ik tekort door hen hier niet te 
citeren. Ik maakte een keuze. 
 
Besluit 
Mijn advies is om eerst de uitvoerige inleiding van dit 
boek te lezen. Daarna kunt u het openslaan waar u maar 
wilt, waar het ook openvalt. Bij welke dichter u bent 
terecht gekomen, ziet u later wel. Gewoon de zinnen 
lezen, die u ziet, de woorden in uw hoofd laten klinken, 
genieten, u verbazen, ergeren misschien, de taal zijn werk 
laten doen. Het mooie is, religie is nooit ver weg. Beter 
nog: God is er altijd, of je hem zien en horen wilt of niet. 
 

Maarten Gast
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Hoe de kerk op wintersport was 
 
We vertrekken in een miezerregentje maar met 34 goedge-
luimde personen, na een glühwijntje om 19.00 richting 
Noord Italië, plaatsje Pellizzano. Verstopt achterin de bus 
met brood, fruit, een overvolle e-reader, podcasts, mijn 
dagboek en op een fijne stoel met leuke buren, zie ik de reis 
met vertrouwen tegemoet. Ik verheug me als wandelaar op 
sneeuwlandschap, zon en een blik op de skipiste. Ook ben ik 
benieuwd hoe je er na 17 uur busreis aan toe bent en of het 
gezelschap deze week prettig is. 
Dankzij de verplichte pauzes van de chauffeur, hebben we 
genoeg plas/benenstrekpauzes. Toch blijk ik heel veel en 
lange benen te hebben die ik ondanks de flinke ruimte tus-
sen de stoelen slecht kwijt kan. Ook heb ik ver voor Duits-
land mijn hele foerage al genuttigd. Na mijn 6x een kwartier-
tje slaap, stoppen we voor de laatste keer bij een wegrestau-
rant. Iedereen ziet inmiddels grijsblauw en is zeer rustig. 
Halverwege de reis vindt een chauffeurswissel plaats en de 
laatste, Henry, blijft de hele week. De 4 mannelijke organisa-
tors delen onderweg mannenhapjes uit: salami en 
chips…heerlijk. Bij Innsbruck is de lucht blauw en flink koud. 
De puntige bergen schitteren van imposantigheid en zon. Ik 
ben ooit eens met de trein door dit gebied geraasd, maar 
met de bus is het dichterbij en nog mooier. Wel raar om hier 
te wonen, niets vlak, lastig wandelen tenzij je plofkuiten 
hebt opgekweekt, wolkjes op ooghoogte, en hoe leg je hier 
wegen aan? Ik heb inmiddels al een blaar op mijn hiel zonder 
1x  wandelen. Overal staan sneeuwkanonnen die water 
sproeien dat onmiddellijk verandert in sneeuw, wat ik toch 
een treurige nep vind. Maar ik ben dan ook geen skiër. 
We komen om 12.00 aan in Pellazzano. Dit ligt onder Zuid Ti-
rol in regio Trentino. Het hotel is gemoedelijk landelijk inge-
richt, wordt gerund door vader en zoon en is deze week voor 
onze groep alleen. De echte Die-Hards gaan meteen een hef-
tige wandeling doen, maar de gewone man lummelt onder-
tussen wat op zijn of haar kamer. De meesten zijn afgemat 
door het slaapgebrek. Ik voel me ook niet ok. Vroeg erop! 

Elke ochtend rond 9 uur verdwijnen de skiërs naar de pistes, 
die door de kabelbanen als een treinennet met elkaar ver-
bonden zijn. Je kunt dus hop on-hop off met de gondels door 
het gebied gaan. Elke dag krijgen we een overheerlijk Itali-
aans 3-gangen diner, einde middag staat er een tafel met 
snacks klaar en ’s morgens een magnifiek ontbijtbuffet in de 
eetzaal.  ls je een fles water of wijn (voor een prikkie) be-
stelt, bewaart de barman deze, voorzien van label, tot de 
volgende maaltijd. Ja, kom daar maar eens om in Nederland. 
We hebben steeds het mooiste weer voor een ski-oord: 
koud, weinig wind en veel zon. Onze groep van 6 wandel-
vrouwen wandelt door de dorpen, waar geen levend wezen 
is te bespeuren: geen mens, kat, hond of vogel te zien. We 
reizen met de gratis bussen naar daar en hier en worden 
soms zelfs door onze chauffeur met bus gebracht en opge-
haald. We bekijken de activiteiten op de pistes en drinken er 
wat; wandelen op de piste kan niet omdat je te diep wegzakt 
naast de skibaan. De outfits van de skiërs zijn indrukwek-
kend: prachtig gekleurd, met soms wonderlijke prints, grote 
helmen, enorme schoenen, waanzinnige brillen. Ik verbaas 
me over de kleuters die heel goed kunnen skiën. 
Na het eten drinken we allen nog een koffie of borrel en de-
len onze wetenswaardigheden van de dag of doen een spel-
letje.  De avonden zijn heel genoeglijk, ook omdat we een 
goeie klik met elkaar hebben. Gelukkig hebben we een zan-
ger en gitaarspeler mee en kunnen we even lekker meeblè-
ren. Er hangt steeds iets aangenaams of liefdevols binnen de 
groep, ook zonder drankjes. Mij is verteld dat dit elk jaar met 
deze reis is, dus het is niet per se de samenstelling van deze 
groep. Er is wel één vaste factor elk jaar en dat is dat de reis 
vanuit de kerk wordt georganiseerd, met daarbij het dage-
lijkse appje ter overpeinzing van de dominee. Of het hier-
door komt? Ikzelf ben niet kerkelijk opgevoed en heb geen 
idee, maar ik voel me hier zeer, zeer wel bij. 

Ankie Scheers 

v.l.n.r. achterste rij: Sjoerd Wiessing, John Lagerburg, Frank Frinking, Ad Smits, Gijs van Beusekom, Bob van der Meulen, Linda Smits, Hajoen 
Ooms, Ben Tol, Rien de Vries, Ben de Vries, Ada Radema, Sandra Willekes, Bastiaan Willekes, Arnold Kramer, Agnes Bottelier, Piet van der Made, 
tweede rij: Jolanda de Vries, Dorien Sombroek, Joannie Kraamer, Tiny Tuyp, Jennie Nolting, Antje Veltrop, Ankie Scheers, Jan Tol, Silvia Scholten, 
Tineke Schoute, Jan Schoute, voorste rij: Peter Keuchenius, Caroline Klouwer, Dora Bosman, Ben Bosman, Kees Posthuma, Marissa Zeppi. 
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Kerkgemeente steunt kerkasiel Kampen 
 
Wijkgemeente De Open Hof, onderdeel van de Protestantse Gemeente Kampen, biedt sinds 
21 november kerkasiel aan de familie Babayants. De Kerkgemeente doet actief mee. 
 
Goed dat er familie is (en een kerk) 
Eind november wordt de familie Eijk gebeld uit Kampen: 
Henks zus met de vraag: “Kunnen jullie vanuit Edam ook 
meedoen? Onze wijkgemeente, De Open Hof, heeft kerk-
asiel verleend aan de familie Babayants, want die loopt 
groot gevaar om uitgezet te worden na de laatste nega-
tieve beslissing in een beroep. Na uiteindelijk 11 jaar zou-
den zij terug moeten naar Oezbekistan. Maar hun vier kin-
deren, twee hier geboren, zijn geworteld in Nederland. 
Die kun je nu toch niet meer terugsturen. Wij hopen op 
een pardonregeling voor dit gezin, evenals voor zo’n 350 
gezinnen in vergelijkbare situaties. En de procedures moe-
ten gewoon veel sneller! Ook de landelijke kerk steunt dit 
initiatief.” 

Weerklank 
Nel (voorzitter van de kerkenraad) en Henk vonden direct 
weerklank voor deelname, om te beginnen bij onze voor-
ganger, ds. Charlotte Kremer (“een kerk bezoek je niet al-
leen, een kerk bén je ook”), maar ook bij onze kerkmusi-
cus, Frans Koning en bij zijn vrouw Annelies, bij Ada, Wim, 
Jos, Ria, Kees, ondergetekende. In onze kerkbrief stond : 
Onze kerk respecteert de regelgeving en de rechterlijke 
uitspraken, maar kan niet accepteren dat kinderen daar-
van het slachtoffer worden. En zo gingen op 16 december 
rond 10 uur twee auto’s uit Edam naar Kampen, voor een 
viering van 12 tot 16 uur. 
 
Ontvangst 
In De Open Hof werden we met koffie en lekkers ontvan-
gen in de entreehal, door de vrijwilligers van dienst: 
Henks zus en zwager. En we schoven aan bij de nog tot 12 
uur lopende dienst, gevierd door een remonstrantse voor-
ganger en een gemeentelid (waar twee of drie in mijn 
naam verenigd zijn…). Charlotte had een indeling in vieren 
gemaakt: 
 

• Deel 1: Lessons and Carols uit de advent. 
• Deel 2: Met Karel Eijkman en Stef Bos door het 

Oude Testament. 
• Deel 3: Levensparels. 
• Deel 4: Met Nico ter Linden en Stef Bos door het 

Nieuwe Testament. 
Zo hebben we advents- en kerstliederen gezongen, naar 
lezingen met beloften van een betere wereld geluisterd, 
veel momenten van stilte beleefd. Zo hebben we geluis-
terd naar delen van Ruth en aansluitend geluisterd naar 
Stef Bos: ‘Lied van Ruth’. Het verhaal van Ruth, dat ons 
wel iets te vertellen 
heeft als het over 
vluchtelingen gaat 
(ook als zij niet in de 
afstammingslijn van 
Jezus voorkomen). 
Zo hebben we verha-
len gehoord, pas-
send bij de “levens-
parels”, ooit uitgege-
ven door JOP, de 
jeugdorganisatie van 
de PKN (parel van 
de pelgrim, van de 
woestijn, van de 
stilte, van God, van….). Zo is bezinning wel het sleutel-
woord voor deze viering geweest.  Bezinning op wat het 
betekent de Bijbel als je leidraad voor het leven te willen. 
Uiteindelijk bleek vier uur te kort voor wat alles wat op 
het programma stond, maar we hebben gezongen, voor 
elkaar gelezen, naar elkaar geluisterd, zijn gemeente ge-
weest. En daarmee ook asielgever. 
 
En verder 
Ds. Kremer was er in de nacht van 1 op 2 januari samen 
met dochter Minke van 00:00 tot 04:00 uur. Charlotte: 
“Het vrijwilligersechtpaar dat de uren met ons doorbracht 
voelde aan het eind van de nacht als familie”. “Onze” Ge-
rard Jan Slegt deed in januari ook mee als organist van de 
PG De Rijp, welke gemeente ook een viering verzorgt. 
Voorgangers komen van heinde en ver: Friesland, Culem-
borg, Zoetermeer, Den Haag, Deventer, Amersfoort, Zeist 
en meer. Het moderamen van de landelijke kerk is op be-
zoek geweest. De landelijke scriba, ds. De Reuver, heeft 
ook een dienst geleid. Vrijwilligers zijn nog van harte wel-
kom!! En er zijn plannen om 10 maart a.s. weer te gaan. 
Meer informatie op: www.kerkasielkampen.nl. 
 
Ed Broeze (met dank aan ds. Kremer en Nel Eijk) 

Foto’s: Jannie Ruigendijk 

Wim leest voor bij de levensparels 

De asielkaars wordt doorgegeven 



Uitvaartverzorging met hoofd en hart0299 - 320071 vrouwenvansereen.nl         info@vrouwenvansereen.nl
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
Heil en zegen 
‘Mag het eigenlijk nog?’, vragen we 
schertsend aan elkaar in de eerste we-
ken van het jaar. Op nieuwjaarsdag is 
het een logische begroeting, en in de 
eerste week van het nieuwe jaar voelt 
het nog vanzelfsprekend om elkaar 
‘het beste’ te wensen. Maar wanneer 
stop je er weer mee? Er zijn mensen 
die al snel over gaan tot de orde van de 
dag, en anderen die tot in februari an-
deren nog feliciteren met het nieuwe 
jaar. En waarom eigenlijk ook niet? Het 
is toch een aardige traditie, om elkaar 
te laten weten dat je hoopt dat iemand 
een aangenaam jaar zal hebben.  
Er doen ook heel wat variaties in 
nieuwjaarswensen de ronde. Zegt u: 
‘gelukkig nieuwjaar’ of ‘alle goeds’, of 
‘de beste wensen’? Of wisselt u het af?  
Ik vind zelf mooi om te zeggen: ‘Veel 
heil en zegen!’. Het woordje “heil” be-
tekent volgens het woordenboek wel-
zijn, welvaart, voorspoed, geluk. Heil 
wil eveneens zeggen ‘gelukkige uit-
komst’. We verzuchten soms dat we 
ergens geen heil meer in zien. En voor 
christenen heeft het woordje nog een 
extra accent, misschien wel de meest 
waardevolle betekenis: redding, verlos-
sing, toevlucht. Zoals we ons heil bij 
God zoeken. Dat brengt ons bij ‘zegen’: 
bij de zegen worden Gods reddende 

aanwezig-
heid en lief-
devolle na-
bijheid over 
iemand uit-
gesproken. 
In de zegen 
wordt de 
naam van de 
Eeuwige ver-
bonden met 
wie er geze-
gend wordt. En die Godsnaam, is ei-
genlijk een zegen op zich. De naam van 
God is een geheim, een mysterie. We 
kunnen die naam niet uitspreken, we 
moeten onze toevlucht nemen tot al-
ternatieven: ‘de Levende’, ‘de Naam’, 
‘de Allerhoogste’, ‘de Ene’. 
We kunnen ‘de Alfa en de omega’ nou 
eenmaal niet in een woord vangen. 
Toch krijgen we in de Bijbel betekenis 
van die bijzondere naam aangereikt: ‘Ik 
ben, die Ik ben’, of ‘Ik zal er zijn’. 
Op de drempel van een nieuw jaar, is 
die zegen een toepasselijke groet. Wat 
je ook te wachten staat in de tijd die 
komt, in alle vreugde en succes en in je 
verdriet en je pijn: er is een hand onder 
je bestaan. Het is groter dan wij, dan 
onze lotgevallen, onze tijden zijn in Zijn 
hand. Hij zal er zijn, in januari en febru-
ari en in alle maanden van het jaar. Zo 

worden wij gezegend, opdat wij ande-
ren tot zegen kunnen zijn. 
Het mag natuurlijk allang niet meer, 
het is al februari! Maar het is ook het 
eerste echte Venster van het nieuwe 
jaar, dus ik doe het gewoon: ik wens u 
veel heil en zegen in 2025!  
 

ds. Charlotte Kremer 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

Poëzie-estafette 
 

Het kind 
 

Ons is geen toekomst en geen keus gelaten: 
wij moeten voort, verward en hulpeloos, 
in een cultuur van films en radio’s 
en soms, wat over het verleden praten. 
Niemand ontkomt er aan… alleen het kind 
is nog hetzelfde als voor duizend jaren. 
Nieuw en verwonderd ligt het rond te staren 
alsof de wereld pas vandaag begint. 
O makker in ditzelfde grauw getij, 
nog altijd komt het kind tot jou en mij. 
Nog altijd kan de wereld nieuw beginnen 
in ieder kind kan het opnieuw beginnen. 
Zolang God kinderen in ons midden zendt, 
Heeft hij zich nog niet van ons afgewend 
 
Muus Jacobse 
Uit de bundel De doortocht. Gedichten. 1936 

 
 
 
We hebben de decembermaand 
achter de rug. In de kinderkerk wa-
ren we op zoek naar de ‘weg van 
hoop’. Het Jubeljaar in de R.K. kerk 
heeft het thema ‘Pelgrims van 
hoop’. Ik vind dit gedicht heel mooi 
aansluiten bij het thema ‘hoop’. 
 
 
 
Ik geef het stokje door aan Jan 
Schoute. 
 

Cora den Engelse 

Om de mensen 
 
Om de mensen, godverlaten, 
vluchtelingen, doodswoestijn, 
om de woede, om de tranen 
roepen wij: Jij zou er zijn. 
 
Om de haat en om de oorlog, 
de verbittering, de pijn; 
om die eindeloze cirkel 
vragen wij: Zul jij er zijn? 
 
Tegen onrecht, tegen honger, 
tegen grootspraak, valse schijn 
vieren wij de hoop op morgen, 
bidden wij: Zul Jij er zijn?  
 
In een mens die helend leefde,  
in een woord, in brood en wijn,  
in ’t verlangen dat wij delen,  
zeg Jij ons: Ik zal er zijn.  
 
In de mensen die volharden, 
trouw en onbevangen zijn, 
in wie opstaan, in wie troosten 
weten wij: jij zult er zijn. 
 
Margreet Spoelstra 
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Het kleine stadje Vézelay, op 750 km 
vanaf Edam, is gelegen aan het riviertje 
de Yonne in de wijnstreek Bourgogne. 
Het is bekend om zijn roerige geschie-
denis. Want daar begon in 1146 de 
Tweede Kruistocht, met zijn rampza-
lige afloop, maar ook de kruistochten 
van 1190, 1248 en 1270 gingen er van 
start. En niet te vergeten, Franciscus 
van Assisi stichtte er het eerste Fran-
ciscaner klooster in 1217. 
En dat alles in een stadje met nu ca 
500 inwoners! 
 

Nu is het stadje vooral bekend om zijn 
abdijkerk, de basiliek Sainte-Marie-Ma-
deleine. Tegen een bergtop gelegen, 
dus goed zichtbaar, zie je het immense 
gebouw al op grote afstand. De façade 
maakt indruk door de grote rode deu-
ren, die meestal gesloten zijn, en het 
timpaan boven het centrale portaal.  
Omdat het oorspronkelijke timpaan tij-
dens de Franse revolutie kapotgesla-
gen werd, is dit uit 1856 en geïnspi-
reerd op het Laatste Oordeel. In het 
midden zie je Christus met wijd ge-
spreide armen. Aan zijn linkerhand 
weegt aartsengel Michael de zielen, 
met een afschrikwekkende duivel aan 
zijn zijde. 
De veroordeelden, veelal naakt, gaan 
naar de hel en verdwijnen in de muil 
van een afschuwelijk monster. Rechts 
van Christus staan Maria en Petrus met 
de sleutel en gaan de uitverkorenen 
naar het hemelse Jeruzalem. Rond 
Christus staan de evangelisten in de 
gedaanten van hun symbooldieren 

afgebeeld. Lucas als os, 
Johannes als adelaar, 
Mattëus als engel en 
Marcus als leeuw. 
 

Op ons maakte de tim-
paan veel indruk. Of de 
toeristen, waaronder 
veel pelgrims op weg 
naar Santiago de Com-
postello, op het grote 
plein voor de kathedraal 
zich konden vinden in 
deze voorstelling was 
moeilijk vast te stellen. 
 
P.S. Voor de beschrijving 
van de indrukwekkende 
basiliek hebben we een 
extra “Vakantiekerk” no-
dig. 

Jannie en Arie 
van Ginkel 

 
 

 
 

_________________________________________________________________________ 
Actie kerkbalans 
 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protes-
tantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen 
die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen 
voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van 
januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. 
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans beginnen al in het oude jaar door 
materialen te bestellen, publiciteit voor te bereiden, medewerkers voor te berei-
den enz. 
Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de 
kerk. U moet weten dat er veel geld nodig is voor onderhoud van kerkgebouwen, 
de kosten van de vieringen, pastoraat, jeugdwerk en aanverwante zaken met zich 
mee brengen.   
Daarom vragen de budgetbeheerders en kerkrentmeesters elk jaar een bijdrage 
naar vermogen van de gemeenteleden en parochianen. Een bijdrage waarmee 
iedereen de verantwoordelijkheid neemt om de begroting sluitend te krijgen. 

 

Mijn vakantiekerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basiliek St. Marie-Madeleine 
Vezelay (Fr.) 



 RAAD VAN KERKEN EDAM–VOLENDAM 
Voorzitter: Truus Groenewoud – de Boer, tel 0612897184  

Secretaris a.i.: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299 371297, rvkedamvolendam@gmail.com 
Penningmeester: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299371297 

Postbank: NL08 INGB 0002 637888 
  

De Raad van Kerken Edam-Volendam heeft tot taak het beraad over - en het gestalte geven aan - samenwerking en eenheid van de Kerken.  
Dit door initiatief te nemen tot en het bevorderen van al datgene wat lidkerken gezamenlijk kunnen doen  

Artikel 2 oprichtingsakte 22-10-1985 

Venster februari 2025                       11 

Vergadering 4 december 
De Raad van Kerken kwam op 4 december bij elkaar in de 
pastorie van de Vincentiuskerk. Onderstaand de hoofdpunten 
van deze vergadering. 
Thom van der Woude neemt wegens andere verplichtingen 
afscheid als voorzitter van de Raad. Hij wordt bedankt en dat 
gaat vergezeld van een kaars en bier van de Egmondse abdij. 
De vergadering is unaniem akkoord dat Truus Groenewoud-
de Boer de voorzittersrol gaat overnemen. 
 
We delen nieuws vanuit de diverse kerken: 
De PG Edam en Volendam doet mee aan de doorlopende 
dienst in Kampen die gehouden in het kader van het kerkasiel 
voor een gezin uit Oezbekistan; ook is er een vrijwilligers-
middag gehouden.  
Bij RK Volendam vraagt de samenwerking tussen mensen en 
groepen vanuit de beide oude parochies nog steeds 
aandacht; het is de bedoeling mensen meer te betrekken.   
RK Edam heeft een speciale kinderviering gehouden 
voorafgaand aan Sint Maarten en is druk met concerten. 
Ook komt er in januari een bijeenkomst om lokaal invulling 
te geven aan het Jubeljaar 2025.   
 
De komende oecumenische diensten worden besproken, 
o.a. in de Week van de Eenheid en de Wereldgebedsdag.  
In de tijd voor Pasen komen weer elke week oecumenische 
Vespers.  
Vanuit Edam-Volendam willen we in de meivakantie naar 
Taizé met een zo groot mogelijke groep tussen de 15 en 35. 
Met o.a. flyers proberen we de doelgroep te bereiken. 
 
Als bezinningsonderwerp bespreken we de vraag of we 
ervaren dat ‘wij zusters en broeders in Christus’ zijn? 
We constateren naast veel gemeenschappelijks ook veel 
verscheidenheid. Het wordt betreurd dat we niet samen de 
Maaltijd van de Heer kunnen vieren. 
 
Ieders aandacht wordt gevraagd voor het Venster. De 
kwaliteit is prima maar de drukkosten stijgen. Er zijn nieuwe 
mensen nodig voor de redactie en de distributie. 
 
Korte terugblik Adventstijd 
Nieuw dit jaar was het labyrint in de kerktuin naast de Grote 
Kerk. De hele adventsperiode was iedereen welkom om het 
labyrint te lopen als manier van inkeer en bezinning. Velen 
maakten daarvan gebruik. Op 1 december werd met een 
workshop het labyrint in gebruik genomen.  
Op zaterdag 14 december was de traditionele kerstsamen-
zang in De Swaen. Met medewerking van voorgangers ds. 
Kremer en pastoor Deraeve en de Koninklijke Edamse Fanfare 
werd het weer een mooie viering..  

De collecte bestemd voor kinderen in Oekraine bracht het 
mooie bedrag op van € 192,07. 
 
Week van de Eenheid 
Als het volgende Venster verschijnt is op zondag 19 januari 
een oecumenische viering gehouden in de H. Nicolaaskerk als 
start van de Week van de Eenheid van de christenen. Het 
thema van de week was ‘Ja, ik geloof’.  
Voorgangers waren 
kapelaan Mario 
Agius en ds. Char-
lotte Kremer. 
Muzikale 
medewerking werd 
verleend door 
Zangkoor Sint 
Caecilia o.l.v. 
Juliette Besijn. 
 
 
 
 
 
Wereldgebedsdag 7 maart 
Zoals elk jaar is de Wereldgebedsdag op de eerste vrijdag van 
maart. Dit jaar dus op 7 maart, aanvang om 19 uur. In de 
kleine sfeervolle Vermaning bent u van harte welkom. 
De viering is een schakel in een wereldwijd gebeuren, waar-
aan al jarenlang maar liefst 173 landen meewerken. Vieren-
twintig uur lang klinken ergens op de wereld dezelfde gebe-
den, dezelfde Bijbelteksten en liederen. De viering vormt een 
keten van gebed met als bedoeling mensen wereldwijd met 
elkaar te verbinden. Voorganger is dit jaar ds. Charlotte Kre-
mer. 

 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



–



   Edam en Volendam  

 
 
 
 
 
 

 
 

Postadres: Postbus 159, 1135 ZL Edam.  
Predikant: ds. Charlotte Kremer, tel. 06 27746328, predikant@kerkgemeente.nl  

Voorzitter: mw. Nel Eijk, tel. 371939, voorzitter@kerkgemeente.nl 
Scriba: mw. Ria van Saarloos, tel. 374038, scriba@kerkgemeente.nl 

Banknummer: NL73 RABO 0373711417 voor de vrijwillige bijdrage en solidariteitskas.  
Voor alle overige zaken NL95 RABO 0373711409 b.v.collectebonnen.    
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In memoriam: Jan Munneke  
Op 14 december is, drie dagen 
voor zijn 89e verjaardag, dhr. Jan 
Munneke overleden. Meneer 
Munneke was een betrokken ge-
meentelid sinds hij met zijn vrouw 
Dinie lang geleden in Middelie was 
komen wonen. Oorspronkelijk 
kwamen zij uit Drenthe. Jan 
werkte bij de Cono Kaasfabriek als 
melkcontroleur. In 2016 verhuis-
den ze naar Oosthuizen. Kort na de 

verhuizing kreeg Dinie een hersenbloeding en werd ze opge-
nomen in Novawhere. Jan was organist, en had voor het af-
scheid mooie liederen uitgezocht. We zongen over ‘de lange 
stoet der pelgrims’, en we lazen ook woorden die hij zelf ge-
kozen had uit Psalm 121 en de Romeinenbrief: ‘Niemand 
leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf’. Jan heeft in 
zijn leven veel voor anderen betekend. Hij was de vader van 
Thea en Ben en betrokken schoonvader. Hij was opa van vier 
kleinkinderen. Jan was een gewaardeerd gemeentelid, en 
velen van ons zullen hem missen. Dat de herinnering aan 
hem, tot zegen moge zijn.   

Vanuit de pastorie       
Na alle gezelligheid, is de rest van de winter vaak een beetje 
saai. De feestdagen zijn al lang weer voorbij, het gewone le-
ven is weer begonnen. Het weer blijft nog grijs, en de dagen 
zijn maar kort. Bij uitstek is februari een maand om elkaar op 
te zoeken! Laten we verhalen delen, samen bezinnen en ge-
nieten van het gezelschap van anderen. Daartoe is volop ge-
legenheid in de kerkelijke gemeente! Kom koffiedrinken in 
de hulpkerk op 5 en 19 februari, schuif aan bij de Bijbelkring, 
doe mee aan de groothuisbezoeken of kom naar het Stamta-
felgesprek! Zo wordt februari van een grijze en saaie tijd vast 
en zeker niet alleen een gezellige maar ook een inspirerende 
maand!  
Hartelijke groet, 

ds. Charlotte Kremer 
 
Groothuisbezoeken       
In februari zijn er weer Groothuisbezoeken, een vervolg op de 
kennismakingsbijeenkomsten van twee jaar geleden. Een in-
formele gelegenheid om met elkaar in kleine kring in gesprek 
te gaan. Het jaarthema ‘als nieuw’ helpt ons na te denken 
over hoe het visioen van een ‘nieuwe wereld’ eruit zou kun-
nen zien, en of we daarvan misschien al wel eens iets herken-
nen. Iedereen is welkom, ook wie niet (meer) op zondag in de 
kerk komt. Aanmelden kan bij Ria van Saarloos (0299 374038; 
scriba@kerkgemeente.nl), zodat we zeker weten dat de groe-
pen niet te groot worden. 

Woensdagavond 29 januari om 19.30 uur in de hulpkerk 
Maandagmiddag 3 februari om 14:00 uur in de  
Stolphoevekerk 
Woensdagavond 5 februari om 19.30 uur in de hulpkerk 
Donderdagmorgen 6 februari om 10.00 uur in de hulpkerk 
 
Stamtafelgesprek     
Op zaterdagmiddag 8 februari om 16:30 uur komen we weer 
bij elkaar in café De Gevangenpoort. Zo ontmoeten we elkaar 
weer eens op een heel andere plek voor een drankje en een 
goed gesprek. Dat gesprek ontstaat vanzelf, of wordt een 
handje geholpen door de gesprekskaartjes met inspirerende 
gespreksstarters. Een fijne manier om elkaar eens anders te 
spreken. Welkom!    
 
Vakantie       
Van 14 februari tot en met 2 maart is ds. Charlotte Kremer op 
vakantie. In dringende (pastorale) gevallen is ds. Hans Reedijk 
beschikbaar als achterwacht. Neem contact met onze scriba 
Ria van Saarloos op als er een predikant nodig is.  
 
Komende vacatures in de kerkenraad      
Hoewel september nog ver weg is, vragen we toch nu al uw 
hulp bij het invullen van de vacatures die dan ontstaan in de 
kerkenraad en de colleges van kerkrentmeesters en diake-
nen. U kunt namen van personen die naar uw mening ge-
schikt zijn als (ouderling) kerkrentmeester en/of diaken 
(rentmeester) doorgeven aan de scriba, (0299 374038; 
scriba@kerkgemeente.nl). 
 
 

Kerk Club Kids       
Op 7 februari is er Kerk Club Kids voor alle kinderen uit groep 

7 en 8 van de 
basisschool. We 
staan stil bij een 
Bijbelverhaal, 
doen een spel, 
en verdiepen 
ons in wat er in 
de Bijbel staat 
en in de kerk ge-
beurt.  
 

Met spekkies en limonade natuurlijk!  
 
Pastoraal meldpunt  
Aly Lagerburg is actief als pastoraal meldpunt. U kunt bij 
haar terecht om lief en leed te delen, als u graag wat pasto-
rale aandacht vanuit de kerkgemeente wil of een voorbede 
wil laten doen voor een ander of uzelf.  Zij is altijd bereikbaar 
via pastoraat@kerkgemeente.nl of tel. 0299 371272. 
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Huwelijksjubilea    
Op 28  februari zijn dhr. en mw. Simons-Porsius 50 jaar ge-
huwd. De Kerkgemeente feliciteert hen van harte met dit 
gouden jubileum. 
 
Koffie en maaltijd     
Op de woensdagmorgen 5 en 19 februari is er ’s morgens 
koffie in de hulpkerk. Als u wil deelnemen aan de woensdag-
avondmaaltijd op 12 of 26 februari kunt u zich opgeven bij 
christine.vreeswijk@quicknet.nl  
 
Nieuws vanuit de diaconie      
Coffee to Care: binnenkort gaan wij voor het koffiedrinken 
over op Coffee to Care.    
De nieuwe koffie wordt fairtrade en organic geïmporteerd 
vanuit een coöperatie van lokale koffieboeren (families). 
Deze coöperatie garandeert niet alleen een eerlijke her-
komst of prijs, maar helpt de lokale gemeenschap. Er is geen 
winstoogmerk  De hele opbrengst helpt zeer kwetsbare 
mensen. Eerlijk geproduceerd, duurzaam ingekocht en lokaal 
gebrand op de Veluwe.  
De opbrengst van onze koffie gaat naar het Leprafonds.  
 
Hiba Elnor Salim Ahmed: ons financiële sponsorkind van 
Plan. Deze adoptie is nu afgerond.  
Hiba heeft geluk gehad. Zij kon naar school, kreeg school-
spullen en kleding.  Het gezin kreeg ondersteuning. Zij kan 
nu zelfstandig verder met haar leven. Namens Hiba willen 
wij u hartelijk bedanken voor de financiële steun die zij uit 
de kerkgemeente mocht ontvangen. 
 
DE punten: het inwisselen van uitgeknipte Douwe Egberts 
punten bij de Blokker is niet meer mogelijk. De Voedselbank 
in Purmerend houdt nu een inzameling van DE punten. Een 
voorbeeld van wat zij kunnen doen met de punten is het vol-
gende: bij een inzameling van 25.000 punten ontvangen zij 
€150,00. De Voedselbank is een van onze preferente doelen. 

Wij ondersteu-
nen daarom deze 
actie. Vanaf 26 
januari staat er 
een doos bij de 
ingang van de 

Swaen waarin u uw gespaarde bonnen kunt deponeren. Wij 
zorgen ervoor dat ze bij de Voedselbank komen.  
 
Schoenendoosactie: vanwege het succes van de afgelopen 
actie, willen wij deze actie ook in het najaar weer houden.  
 
Dankdienst: vanaf dit jaar zullen wij de dankdienst in no-
vember anders organiseren. 
Afgelopen jaren heeft Cees Rijswijk ge-
zorgd voor fruit. Vanaf dit jaar gaan we 
terug naar vroeger. Toen namen de ge-
meenteleden fruit mee naar de kerk en 
werd deze later door hen bij ouderen en 
zieke kerkgangers gebracht. De ko-
mende dankdienst vragen wij de ge-
meenteleden om boodschappen voor de Voedselbank mee 
te nemen. Er wordt vooraf een lijstje gepubliceerd van de 

boodschappen waar grote behoefte aan is. De diaconie 
brengt deze boodschappen namens de kerkgemeente naar 
de Voedselbank. 
Wij zijn wat vroeg met het vermelden van de Schoenendoos-
actie en de Dankdienst. Reden hiervoor is dat de acties vrij 
snel  achter elkaar komen. Nu heeft u de gelegenheid om 
spulletjes voor de Schoenendoosactie het jaar door te verza-
melen.                                                                        De diaconie 
 
Terugblikken in beeld       
Vele activiteiten werden georganiseerd in de afgelopen 
maanden: het labyrint in de kerktuin; een druk bezochte Ad-
ventsbijeenkomst; het kerkasiel in Kampen; Kerstvieringen 
met de Trimaran; en op 25 december Kerstfeest in de Grote 
Kerk met muziek en een musical van de Kinderkerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Overzicht diaconale collectedoelen    
Zondag 2 februari: Werelddiaconaat, Ethiopië aanpassen 
aan klimaatverandering. 
Door aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen 
dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde NaƟes is de si-
tuaƟe in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó nijpend ge-
weest. Zij richten zich op rampenprevenƟe: boeren en boe-
rinnen leren vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrige-
ren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kun-
nen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze  
kunnen planten en oogsten. www.kerkinacƟe.nl/ethiopie 
Zondag 9 februari: Kerk in AcƟe Noodhulp Israël en Gaza. 

Vrede in het Midden-Oosten lijkt verder weg dan ooit.  
De mensen zijn bang, moe en wanhopig.  



Venster februari 2025 15 

Via een internaƟonaal kerkelijk netwerk, met lokale kerken 
en Israëlische en PalesƟjnse organisaƟes biedt Kerk in AcƟe 
hulp aan getroffen families. In Israël gaat het om prakƟsche 
en psychosociale hulp aan kwetsbare groepen, waaronder 
vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. Inwo-
ners van Gaza krijgen voedsel, water, medische benodigdhe-
den en psychosociale hulp.  
hƩps://kerkinacƟe.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-
israel-en-gaza/ 
Zondag 16 februari: Omzien naar gevangenen. In Nederland 
zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of 
langere gevangenisstraf uit. Kerk in Actie ondersteunt diverse 
initiatieven die omzien naar gevangenen en hun partners en 
kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een 
nieuwe kans bieden in de maatschappij. 
www.kerkinactie.nl/gevangenen                                       
Zondag 23 februari: Stichting mensenkinderen. Stichting 

Mensenkinderen wil de 
allerarmsten in Albanië, 
Moldavië en Armenië helpen. 
Met o.a. voedselpakketten 
voor de acute nood en later 
met zadenpakketten zodat 
mensen weer zelf in hun 
levensonderhoud kunnen 
voorzien. Deze hulp maakt een 

wereld van verschil! www.mensenkinderen.nl                
Zondag 2 maart: De Regenboog Groep.                                            
De Regenbooggroep zet zich in voor 
mensen met psychische problemen, 
die leven in armoede of met een 
verslaving of dakloos zijn in en rond 
Amsterdam. Nu wordt dit aangevuld 
met Noodopvang en semi-
permanente opvang in Amsterdam en omgeving voor 
oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. 
https://www.deregenboog.org/ 

Het is ook mogelijk een bijdrage aan de collectedoelen  
over te maken via  Rek. NL95RABO0373711409, t.n.v. Pro-
testantse Gemeente Edam o.v.v. Collecte zondag …..doel......    
 
Verjaardagen van onze senioren:      
02-02 Mevr. J. Evers-Spans, Cor Jongerthof 30,  
           1135 TC Edam 
03-02 Mevr. E.C.P. Prins-Balk, Klein Westerbuiten 19,  
           1135 GL Edam 
03-02 Dhr. R. Waijop, Schermerstraat 49, 1135 EM Edam 
08-02 Dhr. J.W. van Ravenzwaaij, Nieuwehaven 56,  
           1135 VL Edam 
10-02 Mevr. N. Kluit-Schreuder, Gravelandstraat 84,  
           1131 JL Volendam 
10-02 Mevr. N. Dijkhuizen-Guijt, Broekgouwstraat 20,  
           1135 EA Edam 
12-02 Dhr. F.G. Koning, Schermerstraat 33, 1135 EL Edam 
12-02 Mevr. A.W. Oosterman-de Gans, Zijpemeerhof 22,  
           1135 EP Edam 
13-02 Dhr. A. Aberson, Zoutziedershof 29, 1135 VG Edam 
15-02 Dhr. P. Buitenhuis, Ambachtstraat 19, 1135 GG Edam 

17-02 Mevr. J. Rijswijk-Eijk, Nieuwehaven 69, 1135 VM Edam 
19-02 Mevr. J. Kolijn-Duim, Raadhuisstraat 8 1-1,  
           1474 HE Oosthuizen 
19-02 Dhr. C.J. Zonneveld, Jan Schriverstraat 18,  
           1135 HX Edam 
20-02 Dhr. F.H. van der Wijck, Willem Woutersstraat 24,  
           1132 XR Volendam 
21-02 Mevr. G. Greuter-Voortman,  
           Prof K. Steurplantsoen 13, 1131 PV Volendam 
25-02 Mevr. A. Waijop-Prins, Schermerstraat 49,  
           1135 EM Edam 
25-02 Dhr. H.S. de Boer, Jacob Tonissenstraat 15,  
           1135 JB Edam 
25-02 Mevr. J.M. van der Zaag-Hetjes, Langemeerstraat 23,  
           1135 JD Edam 
Hartelijk Gefeliciteerd!  Een fijne verjaardag gewenst. 
 
Taxidienst    
We vragen u om zo mogelijk al 
op vrijdagavond of zaterdag-
morgen te bellen. Dan is tijdig 
bekend hoeveel mensen mee willen rijden. 
datum  taxidienst telefoonnr. 

2 febr.  M. van Saarloos 0299-374038 
9 febr.  R. Kremer 06-23718636 

16 febr.  W. Meerman 06-22506765 
23  febr.  H. Kalk 0299-371297  

2 mrt.  H. Eijk 0299-371939 
Wilt u ook meehelpen om te zorgen dat er altijd wel een 
taxidienst beschikbaar is? Graag een telefoontje naar Rien 
de Vries; tel 06-22948305 of 0299 372969;  of mail:  
rienenhelmadevries@ziggo.nl        
 
Opbrengst Collecten      

Datum Kerk Diaconie Doel   
17-11  €     132,95 €    125,60 Bolivia, duurzame landbouw  
24-11  €     206,20 €     255,00 Hospice, Thuis van Leeghwater 
01-12  €     151,25 €     212,30 Kinderen en ouderen Moldavië 
08-12  €     113,55 €     134,75 St. Music to Save Lives 
15-12  €       96,10 €    105,65 Jongeren in Palestina 
22-12  €     136,45 €    144,85 Inkomen boerinnen in Ghana 
24-12  €     347,75 €    537,05 Voedselbank 
25-12  €     390,40 €    533,35 Kinderen Oekraïne 
29-12  €     118,15 €    165,15 Red een kind   
31-12  €     113,40     
05-01  €     138,55 €    124,00 Bijbelvereniging   
12-01  €     151,15 €    186,20 Binnenlands diaconaat   
  €  2.095,90 € 2.523,90    
 
Mededelingen Kerkelijk Bureau     
Overleden: 
Dhr. J.S. Munneke, Roerdomp 2, 1628 AW Hoorn 
Verhuisd: 
Mevr. J. Wijnandts-Gaasbeek, naar:  
Zorgcirkel De Molentocht; Rozenhof kamer 4;  
Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend 
Mevr. S. Booneveld, naar: Saturnusstraat 49,  
1131 NM Volendam 
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Het licht       
Overal strijd, kwaad, 
onrecht. Hoe kan God dit 
toestaan? Is er wel een 
God, is de hemel niet 
leeg? Vragen van alle 
Ɵjden. Het was zondag 8 
december, de 2e Advent, 
Bart Stobbelaar las een 

tekst uit Maleachi, het laatste boek van het OT. Hoofdstuk 2 
begint met: “Gij vermoeit de Heer met uw woorden”. Bart: 
begin bij God, bij zijn woorden, bij wie Hij is. Hij leidt ons uit 
de woesƟjn, uit de uitzichtloosheid. Hij zendt ons het Licht, 
dat het duister verdrijŌ. Aan ons de taak om stand te 
houden in deze wereld, in het leven van alledag, om zelf ook 
licht uit te dragen.  
 
Kerst 2024  
In een verrassend versierde kerk met een grote groep gasten 
vanuit de Marina bouwde Marjan Nijman haar overdenking 
op vanuit een ouderwets aandoend kerstverhaal van 
Godfried Bomans. Een verhaal over de belevenissen van een 
engel uit de kerstboom, een verhaal over de momenten van 
licht tussen het vele donker in onze wereld. Ze maakte de 
overstap naar de huidige tijd, naar de vragen rond de rol van 
AI. Leren we er slimmer werken mee of neemt het ons werk 
over? Horen mensen of een preek zelf geschreven is of met 
ChatPTP? Met als besluit om toch vooral voor ogen te 
houden dat “God ons zijn Zoon gezonden heeft om ons te 
bevrijden van het duister en vrede te brengen”.  We zongen 

vele liederen, Willy Regter en Anneke Moolenschot speelden 
vol vreugde blokfluit en de groep gasten uit de Marina zei: 
“Volgend jaar komen we zeker weer”.  

Kerststal                            
In het protestantse gezin van 
mijn ouders was een kerststal 
desƟjds, zo’n 75 jaar geleden, 
taboe. De tradiƟe van het 
opzeƩen van een stal ken ik 
niet. Wat niet wegneemt, dat 
ik met bewondering kan kijken 
naar wat anderen er jaarlijks 
van maken. Na de coronaƟjd waren een keer op de jaarlijkse 
kunstmarkt in Volendam “Happy Stones” uitgestald, 
beschilderde stenen. Daar vond ik bijgaande kerststal, een 
steen van 7 cm hoog en breed. PrachƟge eenvoud. 

De doop                 
De doop van Jezus in de Jordaan was het thema van de 
overdenking van CharloƩe Kremer op zondag 12 januari. De 
onderdompeling door zijn neef Johannes, waarbij boven de 
rivier de hemel open gaat en Gods Geest neerdaalt, 
zichtbaar in een duif. De doop, bij ons doorgaans een paar 
speƩers water op het hoofd van een kind. Maar juist dat 
water met zijn twee tegengestelde kanten, zijn leven-
brengende en zijn levenvernieƟgende kracht, daar gaat het 
om. Door het water maken velen in de SchriŌen de overgang 
naar een nieuw, geheiligd bestaan. Mozes in zijn rieten 
mandje blijŌ behouden; het volk Israël gaat eerst door de 
Schelfzee op weg naar redding en verlossing, later door de 
Jordaan naar het beloofde land; de melaatse Naaman wordt 
verlost van zijn huidvraat. Jezus gaat na zijn doop de weg 
van gerechƟgheid. In de doop vieren we dat God zich met 

ieder mens 
verbindt, om met 
elk van ons de weg 
van het leven en 
de dood te gaan. 
Zijn rechtvaardige 
weg van behoud, 
heil en verlossing. 
Op de foto is 

CharloƩe na de dienst in gesprek met gasten uit Zeewolde. 

Mensen, bloemen, col-
lectes en diensten    
Welk mens kans gezien 
heeft om met zijn of haar 
auto door het hek te rij-
den, weten we niet. 
Maar je kunt het nieuwe 
jaar beter beginnen.  

 

De bloemen gingen op 
zondag 24 november 
naar Rida Osinga, de ach-
ternicht van Pieter 
Pronk, voor hem naar de 
gedachtenisdienst geko-
men en naar Kamran Nazir, jarig geweest. Voor zijn zoon 
Abraham, ook jarig geweest, was er een chocoladeletter.  
Op zondag 8 december naar George Collet; jarig geweest.  

Op 1e Kerstdag naar Marjan Nijman, helemaal uit Lelystad 
gekomen; op zondag 12 januari naar Floor Houtman, jarig.    

   
De collecteopbrengsten waren: diaconie          eigen kerk      
24 november:                                €   93,35     € 150,95        
08 december:                           €   80,80      €   94,70        
25 december:                            € 131,05      € 196,40        
12 januari:                           € 183,15     € 127,70  

 

Op zondag 9 februari hoopt Rob Mascini voor te gaan, op 
zondag 23 februari is er weer een koffiebijeenkomst.    
Zie voor data groothuisbezoeken pagina 13.                
                                                                            Maarten Gast 

(Foto’s George Collet) 



Doopsgezinde Gemeente Edam 
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Kerkgebouw: “De Vermaning”, Jan Nieuwenhuyzenplein 6, 1135 WV 
Bankr. NL33ABNA0588710911, t.n.v. Stichting Beheer en Exploitatie Vermaning Edam 

Diensten: 10.00 uur, elke eerste en derde zondag van de maand 
Voorzitter: H.A.J.O. Schaap, Molenwerf 5, 1135 GM, tel. 0299-371946, schaapedam@planet.nl 

Koster: Ankie Scheers, tel. 06-19282465, annascheers@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
Waar het misgaat in Engelse kerkbladen 
De zinnen hieronder zijn werkelijk verschenen in kerkbla-
den in Engeland. In alle gevallen is door onhandige woord-
keuze de betekenis op een grappige manier verdraaid. 

Ladies, don’t forget the rummage sale. It’s a chance to 
get rid of those things not worth keeping around the house. 
Don’t forget your husbands. 

The peacemaking meeting scheduled for today has been 
cancelled due to a conflict. 

Remember in prayer the many who are sick of our com-
munity. 

Miss Charlene Mason sang “I will not pass this way 
again”, giving obvious pleasure to the congregation. 

For those of you who have children and don’t know it, 
we have a nursery downstairs. 

The sermon this morning: “Jesus walks on the water”. 
The sermon tonight: “Searching for Jesus”. 

The Rector will preach his farewell message after which 
the choir will sing “Break Forth Into Joy”. 

At the evening service tonight, the sermon topic will be 
“What Is Hell”. Come early and listen to our choir practice. 

Potluck supper Sunday at 5:00 PM – prayer and medica-
tion to follow. 

The Ladies of the Church have cast of clothing of every 
kind. They may be seen in the basement on Friday after-
noon. 

This evening at 7 PM there will be a hymn sing in the 
park across from the Church. Bring a blanket and come pre-
pared to sin. 

Low Self Esteem Support Group will meet Thursday at 7 
PM. Please use the back door. 

Weight Watchers will meet at 7 PM at the first Presby-
terian Church. Please use large double door at the side en-
trance. 

Eight new choir robes are currently needed due to the 
addition of several new members and to the deterioration 
of some older ones. 

Hajo Schaap 
 

 
 

Protestantse gemeente te Zeevang en 
Oudendijk 

 
Nieuwjaarsbrunch met high tea en hapjesbuffet 
Op zondag 12 januari vierden onze beide 
kerkelijke gemeenten hun gezamenlijke 
Nieuwjaarsbijeenkomst, na de kerkdienst, met 
een heerlijk hapjes buffet. De kerk was goed 
gevuld. Een gezellig samenzijn en fijn om elkaar 
te ontmoeten. Ook de overweging van onze 
predikant Hans Reedijk-over de bruiloft in Kana 
(Johannes 2,1-13) sprak velen aan. 
In dat verhaal vallen een aantal items op, volgens 
Hans: 
*De bruiloft begint met de woorden "Op de 
derde dag". Dat heeft betekenis. Op de derde 
dag in het scheppingsverhaal roept God uit het 
water het land. De opstanding van Jezus is ook op de derde dag. 
Op de derde dag staat iets bijzonders te gebeuren. 
*Hoe kan water echt veranderen in wijn? 
In een Bijbelverhaal kan dat! Water en wijn hebben daar andere 
betekenissen. Water is in de Bijbel het symbool van het onheil en 
wijn is het symbool van het goede leven. Eigenlijk zou een 
mensenleven altijd één grote bruiloft met wijn mogen zijn. Zo is 
het leven bedoeld. Het goede leven raakt op; er komen scheuren 
in je bestaan: verlies van dierbaren, verlies van gezondheid; 
afschuwelijke oorlogen; je voelt je machteloos. Wat moet je 

doen, als je goede leven in gevaar komt? 
*In het Bijbelverhaal is de bruiloft in 
gevaar. De bruid is er nog steeds niet en 
de wijn is al op. In het Midden-Oosten is 
dat een groot gebrek aan gastvrijheid. Een 
regelrechte schande. Maria, de moeder 
van Jezus, vraagt haar zoon om hulp. Ze 
zegt tegen de dienaars dat ze Hem 
moeten gehoorzamen, wat Hij ook vraagt. 
Jezus vraagt om zes grote vaten met 
water. Water wordt wijn, als Jezus er is. 
Mensen beleven het goede leven. 
Mensen die heilzaam zijn voor andere 
mensen. Daar wil je bijhoren. 

*Er zijn ook mensen die van water azijn kunnen maken. Ze 
maken het zuur voor andere mensen. Zo'n mens was 
Jezus niet. Als Jezus er is, proef je de smaak van het 
koninkrijk van God. Zouden wij - op Jezus'wijze - 
misschien ook van water wijn kunnen maken? 
*Die bruiloft van Kana laat ons zien hoe wij smaakmaker 
van ons eigen leven, én dat van anderen kunnen zijn. 
 

Carina Brienen 

Scribaat: IJsselmeerdijk 4, 1474 MX  Oosthuizen, 0299-403894 
Predikant: ds. Hans Reedijk 



In het zomer‑seizoen mooiekado’s te koopin de GroteKerk
Handwerkgroepvan de kerk



Heilige Nicolaaskerk Edam 
Pastorie: Voorhaven 126, 1135BV Edam, tel. 371765  

Kapelaan: Mario Agius, tel. 06-37219218 
Voorzitter: J.B.A. Ruck, tel. 06-46644802 

  Secretaris: N.M. van Straalen, tel.06-50921952 
  Budgetbeheerder: C.G. Veth, tel. 06-46354329 

Bankrekeningnummer NL31 ABNA 0588 7359 73  t.n.v. RK H. Franciscus inz. Edam 
www.rknicolaaskerkedam.nl  e-mail:secretaris@rknicolaaskerkedam.nl 
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Nieuws van de locatie-
raad 
De kerststal en de kerstboom 
zijn weer opgeruimd. We ge-
nieten nog even na van de 
prachtig versierde kerk. Dit 
gebeurt allemaal zonder dat 
veel mensen het merken, 
door een ploeg ervaren en 
enthousiaste vrijwilligers. 
Hulde aan de mensen die dit 
elke keer weer voor elkaar 
krijgen! Ook dank aan Lokke-
mientje voor het leveren van 
de kerstboom en de takken 
 
Nieuwe coördinator gezocht voor de Petros Bergalezing 
De Petros Bergalezing bestaat al sinds 2011. Een keur van 
sprekers is inmiddels gepasseerd, inclusief diverse bekende 
Nederlanders: Jan Pronk, Antoine Bodar, Wilfried Kemp, 
Mona Keijzer, Colm Dekker, Hella van der Wijst, Jan Slagter, 
Paul Vlaar, Igor van Laere, Markus Vankan, Indigo Bokken. In 
het begin hadden we een werkgroepje met Gerard Visser en 
André Burghouts, maar de laatste tijd doe ik het alleen. 
Graag wil ik het voor november 2025 aan iemand anders 
overdragen. Wie voelt ervoor om deze taak over te nemen? 
 

Nico van Straalen 
Schoonmaak pastorie en Ontmoeting 
Het schoonhouden van de pastorie en Ontmoeting begint 
een steeds zwaardere taak te worden voor de vrijwilligers. 
Ook het intensieve gebruik van de Ontmoeting vereist meer 
en meer schoonmaak. Daarom heeft de locatieraad besloten 
om een professioneel schoonmaakbedrijf in te huren. We 
bekostigen dit met de huuropbrengsten. 
 
Actie Kerkbalans 
Terwijl nog hard gewerkt wordt aan de Rekening en Verant-
woording over 2024 zijn we ook al begonnen met Kerkbalans 
2025 en vooruitlopend op uw persoonlijke brief plaatsen wij 
vast deze oproep. 
Velen van U steunen onze kerk trouw. Daar zijn we u dank-
baar voor! Ook in 2025 hebben we uw steun nodig om het 
samen kerk-zijn vorm en inhoud te geven. Daarom doen wij 
weer een beroep op u voor de jaarlijkse financiële bijdrage. 
We willen daarbij benadrukken dat veel kosten niet alleen 
door de inflatie fors zijn gestegen, maar vooral de energie-
kosten drukken zwaar op onze begroting. 
Daarbij komt dat wij genoodzaakt zijn het dak van De Ont-
moeting te vervangen. De geschatte kosten zijn € 40.000. 
Hoewel het gebouw inmiddels een duidelijk maatschappelijke 
functie heeft, hebben wij ons gemeentebestuur niet bereid 

gevonden bij te dragen in de kos-
ten en zullen wij deze kosten uit 
onze eigen middelen moeten 
dragen. Daarom vragen wij u 
daar rekening mee te houden en 
uw gift indien mogelijk te verho-
gen. 
 

Vriendelijke groeten, 
Cor G. Veth 

Budgetbeheerder 
 

 
Nieuw communicatie-
platform ExploreCatho-
lic 
Bij de nieuwjaarsrecep-
tie van het bisdom, vrij-
dag 10 januari, is onder 
grote belangstelling het 
nieuwe communicatie-
platform ExploreCatholic 
officieel gelanceerd. Het 
platform heeft als doel 
informatie te verschaf-
fen voor jongeren die 
zelfstandig op zoek zijn naar antwoorden op vragen over het 
katholieke geloof. Het richt zich op iedereen die het katho-
lieke geloof wil ontdekken, verdiepen of in het dagelijks le-
ven wil beleven. Of je nu nieuw bent in de Kerk, op zoek 
bent naar meer verdieping, of dagelijks inspiratie zoekt, Ex-
ploreCatholic biedt een breed scala aan informatie en hulp-
middelen. 

• Actueel nieuws: Blijf op de hoogte van belangrijke 
kerkelijke gebeurtenissen, lokaal en wereldwijd 

• Activiteiten: Een overzicht van bijna alle katholieke 
evenementen voor planning en inspiratie 

• Inzichten en artikelen: Antwoorden op geloofsvra-
gen, Bijbeluitleg en spirituele thema’s 

• Dagelijkse inspiratie: Start je dag met de lezing van 
de dag, vind gebeden of ontdek geloofsplekken. 

ExploreCatholic werkt samen met geselecteerde nationale 
en internationale katholieke bronnen, waardoor het aanbod 
actueel, veelzijdig en trouw aan de katholieke identiteit 
blijft. Het platform is beschikbaar via www.explorecatholic.nl 
en een gebruiksvriendelijke app, en biedt een waardevolle 
ondersteuning voor iedereen die zijn spirituele reis wil verrij-
ken en zijn weg wil vinden in het katholieke landschap. 
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Adopteer een lei 
Hartelijk dank voor uw 
deelname aan ‘Adopteer een 
leI’. Sinds het begin van onze 
actie om geld in te zamelen 
voor herstel van het dak van 
het seminarie, ontvangen wij 
van u veel donaties die ons 
zeer hoopvol stemmen! Met 
uw donaties wordt het nu 
noodzakelijke onderhoud 
mogelijk gemaakt. Uw gebaar 
is voor ons ook een teken van 
Gods Voorzienigheid voor 
ons seminarie. Om die reden 
bidden wij uit dankbaarheid voor alle weldoeners waardoor 
het mogelijk blijft ons werk voort te zetten. Via  www.re-
demptorismateramsterdam.nl houden we u op de hoogte 
van het verloop van de actie en wanneer de werkzaamheden 
kunnen starten. 
 
Nieuws namens de PCI 
Inmiddels is het jaar 2025 van start gegaan. Ook wij pakken 
de draad weer op betreffende de gezellige middagen. De PCI 
nodigt u van harte uit op de woensdagmiddagen 5 en 19 fe-
bruari en 5 maart in de Burghwall aan de Achterhaven. Van 
14.00 uur (denk eraan dat de deur om 13.45 uur opengaat) 
tot 16.30 uur bent u van harte welkom, dus kom gezellig 
binnenlopen voor een praatje, een spelletje of een potje 
kaarten. Dit alles onder het genot van een kopje koffie /thee 
met wat lekkers, een drankje en hapje. We hopen u allen in 
goede gezondheid te mogen verwelkomen. 

Nel en Marian 
Caecilia-nieuws 
Het nieuwe jaar is weer begonnen en ons koor heeft er ook 
de eerste repetities opzitten. Het was fijn om weer bij elkaar 
te zijn en te zien hoe gezellig we het hebben en hoe we op 
elkaar betrokken zijn. Dat gun ik alle lezers van het Venster. 
Veel gezelligheid en warmte voor het komende jaar met 
lieve mensen om je heen. Dat is echt iets om te koesteren in 
deze roerige tijden want het is niet voor alle mensen wegge-
legd.  
Maandag 16 december hebben we meegewerkt aan de op-
name voor de tv-serie Maxima 2. Het was een geweldige er-
varing om dit als koor te doen, samen met onze dirigent Ju-
liette en Frank Keijzer op het orgel. In een ijskoude Grote 
Kerk met acteurs en figuranten om ons heen. Het ging om de 
opname van de uitvaart van prins Claus. Tien, twaalf keer 
het Agnus Dei zingen als de rouwstoet de kerk uitloopt. Om 
de sfeer triest te maken werd er regelmatig een koude mist 
door de kerk geblazen. Tussen de middag werden we met 
bussen naar de EVC-kantine gebracht voor een heerlijke 
warme lunch. Opgewarmd begonnen we weer met de opna-
mes. Het was erg leuk om 
eens te zien hoe de 
opnames van zo’n serie 
gaan. Hoewel het een 
ijskoud avontuur was, heb-
ben we er met zijn allen erg 
van genoten. 

We hebben vorige maand 
afscheid genomen van onze 
organist Isabelle die een baan 
in Dieppe, Frankrijk heeft 
gekregen. En we hebben zijn 
ontzettend blij dat we gelijk al 
een nieuw iemand gevonden 
hebben. Dat is Luca 
Morgante, Canadees van 
Italiaanse oorsprong, die 
studeert aan het 
conservatorium Amsterdam. 
Hij spreekt na anderhalf jaar 
al aardig Nederlands. Hij komt 
ons op 26 januari voor het 

eerst begeleiden. 
Namens St. Caecilia: Dineke Burghouts 

Bericht van het KVG 
Het nieuwe jaar is alweer volop bezig, dus wij ook. Dat we 
maar in goede gezondheid en met veel gezelligheid in dit 
jaar bezig kunnen zijn met alles wat vredig en aardig is voor 
iedereen. Op woensdagmiddag 26 februari 2025 om 14.00 
kunnen alle leden en donateurs aanwezig zijn bij de 
jaarvergadering. Na de vergadering gaan we met z'n allen 
gezellig aan de bingo. De papieren voor de vergadering 
ontvangt u, net als de volgende nieuwsbrief, bij u thuis op de 
mat. Op woensdagmiddag 26 maart 2025 Komt de   heer 
Nico van Straalen voor ons een lezing verzorgen. Deze top 
bioloog kan ons vast iets heel interessants vertellen. 
Iedereen is hierbij van harte welkom. De zaal in de Burghwall 
is open om 13.30 uur en we beginnen om 14.00 uur. Voor 
leden is dit gratis, donateurs en introducees betalen € 3,50 
entree. 

Het KVG bestuur Edam (Betsy, Jos, Els, Carin en Ellen) 
 
Nieuws voor Jeugd en Gezin 
Verslag kindermiddag over Advent en Kerstmis 21 december 
In de Ontmoeting waren ongeveer 20 kerststallen (o.a. uit 
Peru, Afrika, Duitsland, Israel) en vijf Adventskalenders. 
Kapelaan Mario vertelde het Kerstverhaal. Hierna vertrokken 
we naar Monnickendam waar in het Clubhuis 600 internatio-
nale unieke kerststallen te bewonderen waren. Henk en Ria 
van Bavel vertelden er enthousiast over.  
 
Verslag Herdertjesmis / Feestdag Heilige Stefanus  
Celebrant was Kapelaan Mario Agius. Zuster Teresa Takken 
(ook piano), en Nathan van der Made zongen schitterend. 
Vanuit de pastorie liep de processie met Kapelaan Mario, 
lectrice Anja, misdienaars Ruben en Lukas, 'de Heilige 
Familie' en de kinderen van het kerstspel, richting Kerststal. 
Baby Sara was Kindje Jezus, Julia was Maria, Damian was 
Jozef en er waren engelen, herders, koningen en een 
herbergier. Ter afsluiting speelden kinderen enthousiast op 

instrumenten het lied Midden 
in de winternacht; ieder zong 
mee. Elk kind ontving een 
doosje met drie kerstbeelden. 
Na de Mis was er een gezellig 
Kerstmissamenzijn. 
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Verslag Driekonin-
gen ofwel Epiphanie, 
5 januari 
De intredeprocessie 
tijdens het Hoog-
feest Openbaring 
van de Heer bestond 
uit kapelaan Mario, 
misdienaars Ruben 
en Lukas, lector Jack, 
kindje Simon als 
'Kindje Jezus' en an-
dere verklede kin-
deren: Maria 
(Aeryn), Jozef (Tho-
mas), engelen (Char-
lotte, Julia, Eef, Ste-
phanie), herder (Mi-
chael) etc. De drie 
Wijzen (Yafet, Biniam en Tobias) brachten hun geschenken. 
Het Nicolaaskoor o.l.v. Koos Klok, met pianiste Inge Reijn, 
gaf muzikale ondersteuning. Veel kinderen mochten lezen, 
offeranden aandragen en collecteren. Tijdens de preek werd 
het door Kaye voorgelezen kerstspel begeleid door Judith. 
Na de plechtige zegen en het slotlied ontvingen de kinderen 
van Kapelaan Mario een stukje van de traditionele Drieko-
ningenkoek. In één stukje zat een stukje chocolade verstopt. 
Charlotte was de gelukkige: zij werd tot Koningin gekroond. 
Kinderen speelden met instrumenten flink mee bij het slot-
lied 'Midden in de winternacht.' Wij leren van de drie Konin-
gen om op zoek te gaan naar Jezus, om Hem te aanbidden. 
Dank aan Greetje en Monique voor de goede voorbereiding, 
en dank aan Carolina voor de boekjes en natuurlijk dank aan 
alle betrokkenen en aanwezigen. 

Hartelijke groetjes van de Familievieringenwerkgroep 
 
Eerste Heilige Communie en Vormsel Jubeljaar 2025 
Edam, Ilpendam en Monnickendam 
De Eerste Heilige Communie voorbereiding gaat van start! 
Op dinsdag 11 februari zal er een info/ouderavond voor de 
Eerste Heilige Communie plaatsvinden om 19.15 uur in de 
pastorie van de Sint Nicolaaskerk te Edam. Dan is er ook 
gelegenheid om met elkaar kennis te maken. De Eerste-
Communieviering zal plaats vinden op zondag 25 mei 2025. 
Is je kind nog niet gedoopt? Geen probleem! Dan wordt 
hij/zij daarvoor voorbereid en tijdens dit traject alsnog 
gedoopt, b.v. tijdens een van de gezinsvieringen. 
De opzet van het project is zó, dat de kinderen niet alleen 
van alles leren, maar vooral ook vreugde beleven aan het 
samen vieren van ons katholiek geloof. In het project 
ontdekken de kinderen, dat God veel geschenken heeft 
gegeven aan iedere mens: het geschenk van de schepping 
bijvoorbeeld, het geschenk van het doopsel, de Bijbel, het 
geschenk van vriendschap en van vergeving. En de kinderen 
worden gestimuleerd daarop een eigen antwoord te geven: 
een uitdaging! Waarom een heel traject/project? Om Jezus 
te leren kennen, en ook elkaar, is tijd en betrokkenheid 
nodig. Daarom is de gezamenlijke EHC-voorbereiding een 
goed katholiek gebruik. Voor de ouders zijn er twee 
ouderavonden: één voor het begin van het traject en een 

kort voor de EHC-viering. De 
Kerk is het grote gezin van God. 
Alle gedoopten samen vormen 
het volk van God. Een 
Kerkfamilie viert regelmatig 
samen, spreekt elkaar, en ook 
ontmoeting is essentieel voor 
het groeien van contact – met 
God en met elkaar. 
 

Jongerenbijeenkomsten en 
Vormsel 2025 
Het sacrament van het Vormsel 

sterkt de gedoopte door handoplegging met de kracht van 
de Heilige Geest, en bezegelt door zalving dat hij op Christus 
gelijkt; daarmee voltooit het Vormsel de in de Doop 
begonnen christelijke initiatie. Gedoopten kunnen vanaf de 
leeftijd van 12 jaar het Sacrament van het Vormsel 
ontvangen. Deo volente worden de vormelingen door onze 
bisschop mgr. Jan Hendriks gevormd. Omdat deze 
bijeenkomsten ook voor andere jongeren zinvol – en ook 
leuk – zijn, omdat zij zich op deze manier ‘samen’ in het 
geloof kunnen verdiepen, wil ik van de gelegenheid gebruik 
maken om ook andere jongeren uit te nodigen. De bedoeling 
is dat deze bijeenkomsten op zondagen plaats zullen gaan 
vinden na de Heilige Mis in de pastorie of in de Ontmoeting, 
beginnend op zondag 9 februari. Die zondag is er tijdens de 
Mis een doopsel en kan men ook na de Mis de Blasiuszegen 
ontvangen. Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn van harte 
welkom! Ben je die leeftijdsgroep voorbij en wil je alsnog 
gedoopt worden, de Eerste Heilige Communie en het 
Vormsel ontvangen? Neem gerust contact met mij. 
Laten wij allen pelgrims en dragers van hoop zijn! Dragers 
van Jezus Christus. Jezus is ons licht en ons heil. Bron van 
onze hoop. Gezegend Jubeljaar 2025, kapelaan Mario Agius, 
mariojragius@gmail.com. 06-37219218. 

Verjaardagen van onze senioren in februari 
01-02 Dhr J.C. van Veen, Nieuwehaven 18b 
05-02 Mw  C.E.M. Hendriks, Roelof Bootstraat 11a 
06-02 Mw. F.F. Coppen, Watermolen 69 
06-02 Mw A.B.C. Kuenen – Schilder, Langemeerstraat 25 
07-02 Mw W.J. van de Nes – Blok, Paulus Pietersstraat 9 
09-02 Mw G.M.H. Dijkgraaf – Silven, Claes Teenxstraat 25 
09-02 M. Raatsie – Plugboer, Noorderstraat 36 
10-02 Mw L.M. Jansen – Bach, Dirrick Gerritszstraat 21 
11-02 Dhr L.M. de Kock, J C Brouwersgracht 21 
12-02 Mw A.M.M. Buikman – Veerman, Noorderstraat 54 
12-02 Mw H.C. Rol – Nieuweboer, Buikslotermeerstr. 34 
14-02 Mw A.A.M. Ettema - van Berkel, Pieter Taemszstr. 17 
15-02 Mw A.J.M. van den Boom – Verroen, Koggenstr. 17 
15-02 Dhr. R.J. Kuijt, Achterhaven 48 
16-02 Mw P.M. Kraakman – Bleeker, Noordervesting 4 
19-02 Mw M.M. Nibbering-Tuip, Cor Jongerthof 23 
20-02 Dhr H.J.J. Seeverens, William Pontstraat 39 
21-02 Mw S.P.M. Nootenboom – Baas, Jan Huibrechtszstr. 16 
22-02 Mw J.B.M.van Boven – Oldenkotte, Jan Schriverstr. 17 
26-02 Dhr N.A. Kemper, Roelof Bootstraat 71 
26-02 Dhr H.L.M. de Lange, Kleine Kerkstraat 24 
27-02 Mw M.A.C. Buikman - van Dijk, Nieuwehaven 2 
28-02 Mw A.M. Blok – Wessels, Cornelis Doetsstrr. 6 
28-02 Mw H.M.C. van Rijn – Sier, Langemeerstraat 23c 
28-02 Dhr M.N.M. de Haan, Spuistraat 13 
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Zuidpolderzeedijk 3
1135 RC Edam
0299-321949
elly.tump@wxs.nl
www.ellytump.nl
NWP-reg.nr 1474

“Calendula officinalis”

Praktijk voor:

Klassieke Homeopathie

Fytotherapie

Irisdiagnostiek
Bach-bloesemtherapie

Voedingsleer

Dr.Schüsslers
celzouttherapie

Natuurgeneeskunde

Consult volgens afspraak

Adverteren
in het 

Venster?

Bel 362984

Alida Gorter

`T SNOEPWINKELTJE

Chocolaterie

Spui 4

1135 BA Edam

Tel. 0299-371389

- Martinez Bonbons

- Vele soorten handgemaakte 

   chocolade

- Suikervrije bonbons en drop

- Marsepein

- Nougat

- Traktaties voor op school

tel: 371280 of 372036

We zijn alweer druk bezig 
voor de jaarlijkse kerstmarkt. 
Naast de beroemde sokken 
zijn er weer  bijzondere 
truitjes/vestjes/jurkjes, 
poppenkleertjes, dassen, 
mutsen en handschoenen, enz. 

De handwerkclub van de kerkgemeente 

-   Buitenschoolse opvang   -      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bij Buitenschoolse Opvang Majest 

vermaken wij, kinderen ons opperbest 
 

Majest is altijd open van 07:30 tot 18:30 uur 
ook tijdens de vakanties *  

Wij bieden: 
een gezellige omgeving 

een warme maaltijd 
vast gekwalificeerd personeel 

voorschoolse opvang (07:30-08:45) 
opvang mogelijk ook alleen tijdens 

vakanties/studiedagen 
laagste uurtarief EUR 6,18 p/uur 
leuke uitstapjes tijdens vakanties 

huiswerkbegeleiding 
 
 

Bel voor info 0299-31 64 78//06-41916359 of mail naar 
info@bsomajest.nl  Nog beter: kom even kijken. 

 
Adres: Achterhaven 87a in Edam 

Oosterom 1 in Volendam (de Blokwhere school) 
 

*uitgezonderd de week van kerst en oud en nieuw 
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Jeugdpagina 
 
Deze pagina is voor de kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken bin-
nen Edam-Volendam. Hier worden kalenders geplaatst met activiteiten georganiseerd 
door de kerken in Edam voor iedereen tussen de 0 en 18 in de betreffende maand.  
Verder plaatsen we hier puzzels, weetjes en kleurplaten. 
 
Kalender 
Zondag 2 februari 10:00 uur: Kinderkerk in de Swaen 
Vrijdag 7 februari 19:15 uur: Kerk Club Kids in de Swaen 
Dinsdag 11 februari 19.15 uur: Informatieavond met ouders voor de Eerste Heilige Communie (in de pastorie) 
Zondag 16 februari 10:00 uur: Kinderkerk in de Swaen 
 
Jubeljaar 2025  
Zoals jullie misschien al wel hebben gelezen is op kerstavond 
het Jubeljaar begonnen. Elke 25 jaar wordt er in de Rooms-
katholieke Kerk een zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar ge-
houden. Dit is een oude traditie om schoon schip te maken 
en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te gaan. Het 
thema van dit jaar is ‘Pelgrims van Hoop’. 
 
En de mascotte heet Luce 
Voor het Jubeljaar 2025 heeft het Vaticaan een officiële mas-
cotte geïntroduceerd met de naam Luce. De mascotte Luce, 
het Italiaanse woord voor ‘licht’, ziet er met haar gele regen-
jas, blauwe haar en grote ogen uit als een soort Japanse car-
toonfiguur. En dat is niet zonder reden: ze moet in het jubel-
jaar de kerk dichter bij de jongeren brengen met "de cultuur 
die zo geliefd is onder onze jonge mensen", zei aartsbisschop 
Rino Fisichella bij de onthulling. Japanse tekenfilms, anime, 
en stripboeken, manga, zijn de afgelopen jaren steeds popu-
lairder geworden onder jongeren. Luce is gericht op jonge-
ren en is bedoeld om een boodschap van hoop en welkom te 
brengen. 
 
De missie van Luce 
In haar gele regenjas, laarzen met moddervlekken en met 
een pelgrimskruis, is het de missie van Luce om jonge pel-
grims te leiden naar hoop en geloof, met haar trouwe hond 
Santino aan haar zijde. Luce’s gele regenjas is een knipoog 
naar zowel de vlag van het Vaticaan als naar de reis door de 
stormen van het leven. Haar modderige laarzen symbolise-
ren een lange en moeilijke tocht, terwijl haar staf verwijst 
naar de pelgrimage naar de eeuwigheid. 
 
Symbool van hoop 
In haar ogen glinsteren schelpen, die verwijzen naar de sint-
jakobsschelp van de Camino de Santiago, een symbool van 
de pelgrimsreis. Luce’s ogen worden ook wel beschreven als 
“een symbool van de hoop van het hart”. 
 
Gedichtje over licht 
Als we samen met elkaar 
Ons lichtje laten stralen 
Zullen wij door al die lichtjes 
Helder zien, niet meer verdwalen 

 
 
Kom je ook naar de jongerenbijeenkomsten? 
Zie het stuk in dit Venster van kapelaan Mario Agius over de 
Jongerenbijeenkomsten en Vormsel 2025. Het zal leerzaam 
zijn, maar ook heel gezellig! Alle jongeren in de leeftijd van 
12 t/m 20 jaar zijn van harte welkom! 
 

 
Wat voor kleur(en) heeft jouw licht? 
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger    Bijzonderheid  
2 februari 10.00 uur Wim Grimme 
16 februari 10.00 uur Jolan Gaaikema 
 
Protestantse Gemeente Edam en Volendam (De Swaen, Voorhaven 135; Grote Kerk, Grote Kerkstr. 57; 
Stolphoevekerk, Burg. Kolfschotenplein 1) 
 
Datum  Tijd  Voorganger    Gebouw 
2 februari 10.00 uur ds. P. Verhoeff (Alkmaar)   De Swaen 
9 februari 10.00 uur ds. C. Kremer    De Swaen 
16 februari 10.00 uur ds. H. Blom (Almere)   De Swaen  
23 februari 10.00 uur ds. J. van Werkhoven (Aerdenhout) De Swaen 
 
Datum  Tijd  Voorganger 
9 februari 11.00 uur Rob Mascini    Stolphoevekerk 
23 februari 11.00 uur Koffiebijeenkomst   Stolphoevekerk 
 
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger Bijzonderheid  
2 februari 10.00 uur   Parochieviering Monnickendam 
3 februari 19.00 uur   H. Blasius, Blasiuszegen 
9 februari 10.00 uur kap. M. Agius Nicolaaskoor, Blasiuszegen, Doopsel Filipa Keijser-Silven 
16 februari 10.00 uur diaken H. Bak Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia  
23 februari 10.00 uur past. D. Deraeve Eucharistieviering 
 
Elke dinsdagochtend om 9 uur en elke donderdag- en vrijdagavond om 19:00 uur een korte doordeweekse H. Mis 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 
Datum  Tijd  Voorganger  Locatie  Bijzonderheid   
2 februari 10.00 uur ds. O. Reitsma  Ursem 
9 februari 10.00 uur ds. B. Stobbelaar  Oudendijk 

 16 februari 10.00 uur ds. H. Reedijk  Avenhorn 
23 februari 10.00 uur ds. H. Reedijk  Beets  Tafelviering 
 
Alle diensten gezamenlijk met PG Koggenland 
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